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Voorwoord 

 

Liefde is belangrijk. 
Iedereen heeft liefde nodig. 
Liefde geeft warmte. 
Liefde geeft aandacht. 
Liefde helpt mensen. 

In de Bijbel lezen we veel over liefde. 
God houdt van mensen. 
Jezus laat zien wat liefde is. 
Hij helpt mensen. 
Hij zoekt mensen op. 
Hij zorgt voor mensen. 

In dit boekje staan vier vertellingen. 
De verhalen laten zien wat liefde is. 
Liefde helpt. 
Liefde blijft. 
Liefde zoekt mensen op. 
Liefde dient. 

Dit boekje is geschreven voor mensen die van korte eenvoudig 
geschreven bijbelvertellingen houden. En daar ook even de tijd voor 
willen nemen. 

De verhalen zijn eenvoudig en herkenbaar. 
Ze kunnen gebruikt worden bij catechisatie, bijbelkring of persoonlijk 
lezen. 

Ik hoop dat deze verhalen bemoedigen. 
God houdt van mensen. 
God houdt van jou. 
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1. — Liefde voor je naaste 

 

 

"Niemand helpt" 

Tom loopt naar de winkel. Hij heeft een boodschappenlijstje in zijn hand. 
Het is druk op straat. Mensen lopen langs elkaar heen. Tom loopt rustig 
verder. Dan ziet hij iets. Voor hem ligt een man op de grond. De man is 
gevallen. Zijn tas ligt naast hem. De man probeert overeind te komen. 
Maar het lukt niet. Mensen lopen langs. Een vrouw kijkt even. Ze loopt 
door. Een man kijkt op zijn telefoon. Hij loopt door. 

Tom blijft staan. Hij twijfelt. Wat moet hij doen? Tom loopt naar de man. 
"Gaat het?" vraagt hij. De man zegt zacht: "Ik ben gevallen." Tom helpt 
de man overeind. "Doet iets pijn?" De man knikt. "Mijn arm." Tom helpt 
hem naar een bankje. Tom zegt: "Ik blijf even bij u." De man glimlacht. 
"Bedankt." Tom zegt: "Dat is toch normaal." Later komt er hulp. Tom 
loopt verder. Hij denkt: Soms heeft iemand hulp nodig. 

Die avond vertelt Tom het verhaal aan de groep. De begeleider zegt: 
"Dat was fijn dat Tom hielp." De groep knikt. De begeleider zegt: "In de 
Bijbel staat ook zo'n verhaal." 
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De barmhartige Samaritaan 

Op een dag vertelde Jezus een verhaal. Er kwam een man bij Jezus. Hij 
stelde een vraag. "Wie is mijn naaste?" Jezus vertelde toen een verhaal. 
Een man ging op reis. Hij liep van Jeruzalem naar Jericho. Dat was een 
lange weg. De weg liep door bergen. Er waren weinig mensen. De man 
liep alleen. Onderweg gebeurde er iets ergs. Er kwamen rovers. Ze 
vielen de man aan. Ze sloegen hem. Ze namen zijn spullen af. De man 
bleef gewond liggen. Hij kon niet meer lopen. De man lag langs de weg. 

Na een tijd kwam er iemand langs. Het was een priester. Een priester 
werkte in de tempel. Hij kende de Bijbel. Hij diende God. De priester zag 
de man liggen. Maar hij liep door. Hij hielp niet. Na een tijd kwam er nog 
iemand. Het was een Leviet. Ook hij werkte in de tempel. Ook hij kende 
de Bijbel. Hij zag de man. Maar hij liep ook door. Hij hielp niet. 

Toen kwam er een derde man. Het was een Samaritaan. Joden en 
Samaritanen waren geen vrienden. Ze mochten elkaar niet. Ze 
vertrouwden elkaar niet. Maar de Samaritaan zag de man. Hij kreeg 
medelijden. Hij ging naar hem toe. Hij verzorgde de wonden. Hij gaf hem 
water. Hij hielp hem overeind. De Samaritaan zette de man op zijn ezel. 
Hij bracht hem naar een herberg. Daar zorgde hij voor hem. De volgende 
dag gaf hij geld aan de herbergier. Hij zei: "Zorg voor hem." "Als het 
meer kost, betaal ik later." De Samaritaan zorgde voor de man. 

Jezus vroeg daarna: "Wie was de naaste?" De man zei: "Degene die 
hielp." Jezus zei: "Ga en doe net zo." Jezus liet zien wat liefde is. Liefde 
helpt mensen. Ook als je iemand niet kent. Ook als iemand anders is. 
Jezus liet zien dat liefde belangrijk is. Jezus houdt van mensen. Hij helpt 
mensen. Hij vraagt ons om ook te helpen. 

Terug naar Tom 

Tom hielp de man. Net zoals de Samaritaan. Tom was best een beetje 
trots. Hij voelde zich als een Samaritaan. Soms heeft iemand hulp nodig. 
“Samaritanen waren geen slechte mensen” zegt Tom. Jezus zegt: 
“Help elkaar”. Tom vroeg aan de begeleider “horen Samaritanen ook bij 
Jezus.”. De begeleider zei zacht: “Tom alle mensen mogen bij Jezus 
horen”. “Jezus heeft ons allemaal lief.” 

Bijbeltekst 

"Heb je naaste lief." Lucas 10:27 
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Gebed 

Heer Jezus, 
Wilt U mij helpen 
om anderen te helpen? 
Dank U dat U van mensen houdt. 
Amen. 

 

Vragen om even bij stil te staan 

Begrip van het verhaal 
• Wie lag langs de weg? 
• Wie liepen er voorbij en hielpen niet? 
• Wie hielp? En waarom was dat bijzonder? 

 
Herkenning 

• Heb jij wel eens iemand geholpen? 
• Heeft iemand jou geholpen? 

 
Geloof en vertrouwen 

• Wat moet de man doen die de vraag stelde? 
• Wat is liefde? 

 
Persoonlijk maken 

• Wie kun jij helpen? 
• Kun je vriendelijk zijn? 

 
Bemoediging 
Jezus houdt van mensen. 
Hij helpt mensen. 

Jezus leeft. 
Hij is bij ons. 

God houdt van jou. 
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2. - Jezus houdt van mensen 

 

 

"Niemand vraagt hem" 

Bob zit in de kantine. Hij zit alleen aan tafel. Andere mensen praten met 
elkaar. Ze lachen. Ze drinken koffie. Bob kijkt naar zijn brood. Niemand 
zit bij hem. Dat gebeurt vaker. Bob vindt het moeilijk om contact te 
maken. Hij weet niet goed wat hij moet zeggen. Soms voelt Bob zich 
alleen. Hij ziet dat anderen samen praten. Maar hij blijft zitten. 

Een begeleider komt binnen. "Dag Bob." Bob kijkt op. "Dag."  "Mag ik bij 
je zitten?" Bob knikt. De begeleider gaat zitten. "Hoe gaat het?" Bob 
haalt zijn schouders op. "Ik zit vaak alleen." De begeleider knikt. "Dat is 
moeilijk." Bob zegt: "Niemand vraagt mij." De begeleider knikt. "Soms 
voelen mensen zich zo." Bob kijkt op. "Ja." De begeleider zegt: "In de 
Bijbel staat een verhaal over iemand die ook alleen was." Bob luistert. 

Jezus en Zacheüs (Lucas 19) 

In de Bijbel staat een verhaal over een bijzondere ontmoeting. Jezus 
ontmoet een eenzame man. Die man heet Zacheüs. Zacheüs woonde in 
de stad Jericho. Hij had een belangrijke baan. Zacheüs was 
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belastinginner. Hij haalde geld op voor de Romeinen. Veel mensen 
vonden dat niet leuk. Ze vertrouwden Zacheüs niet. Ze waren boos op 
hem. Soms vroegen belastinginners te veel geld. Dat maakte mensen 
nog bozer. Zacheüs had veel geld. Maar hij had weinig vrienden. Veel 
mensen wilden niet met hem praten. Ze liepen liever bij hem weg.  

Zacheüs was vaak alleen. Op een dag kwam Jezus naar Jericho. Veel 
mensen kwamen kijken. Ze wilden Jezus zien. Ook Zacheüs wilde Jezus 
zien. Maar er was een probleem. Zacheüs was klein. Hij kon niet over de 
mensen heen kijken. De mensen stonden dicht op elkaar. Zacheüs wilde 
Jezus toch zien. Hij liep vooruit. Hij zag een boom. Zacheüs klom in de 
boom. Zo kon hij Jezus zien. 

Jezus kwam langs. Jezus keek omhoog. Hij zag Zacheüs. Jezus zei: 
"Zacheüs, kom naar beneden." "Ik wil vandaag bij jou zijn." Zacheüs 
schrok. Jezus kende zijn naam. Zacheüs kwam snel naar beneden. Hij 
was blij. Jezus ging met hem mee naar huis. De mensen mopperden. Ze 
zeiden: "Jezus gaat naar een slechte man." Maar Jezus zag Zacheüs. 
Jezus wist dat Zacheüs alleen was. 
Jezus wist dat Zacheüs hulp nodig had. 

Zacheüs was blij dat Jezus kwam. Hij zei: "Ik wil dingen anders doen." 
"Ik geef geld aan arme mensen." "Als ik iemand te veel heb gevraagd, 
geef ik het terug." Jezus zei: "Vandaag is er redding gekomen." Jezus 
zocht Zacheüs op. Jezus liet hem niet alleen. Jezus liet zien wat liefde is. 

Jezus houdt van mensen. Ook van mensen die alleen zijn. Ook van 
mensen die fouten hebben gemaakt. Jezus ziet mensen. Jezus ziet ook 
jou. 

Terug naar Bob 

Bob luistert. Hij zegt: "Zacheüs was ook alleen." De begeleider knikt. 
"Ja." "Maar Jezus zag hem." "Ja," zegt de begeleider. Bob denkt na. 
"Ziet Jezus mij ook?" De begeleider knikt. "Ja, Jezus ziet jou ook." Bob 
glimlacht een beetje. Later komt iemand binnen. "Mag ik bij je zitten?" 
Bob knikt. Ze praten samen. Bob denkt: Jezus ziet mij. 

 

Bijbeltekst 

"De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren 
is." Lucas 19:10 
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Gebed 

Heer Jezus, 
Dank U dat U mij ziet. 
Dank U dat U van mij houdt. 
Wilt U bij mij zijn? 
Amen. 

Vragen om even bij stil te staan 

Begrip van het verhaal 
• Wie was Zacheüs? 
• Waarom vonden mensen hem niet aardig? 
• Wat deed Jezus? 

 
Herkenning 

• Voel jij je wel eens alleen? 
• Wanneer is dat? 
• Waarom zegt Bob “Jezus ziet mij” 

 
Geloof en vertrouwen 

• Zag Jezus Zacheüs? 
• Ziet Jezus ook ons? 

 
Persoonlijk maken 

• Kun jij iemand opzoeken? 
• Kun jij iemand uitnodigen? 

Bemoediging 

Jezus ziet mensen. 
Jezus ziet jou. 

Jezus leeft. 
Hij is bij je. 

God houdt van jou. 
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3. - Liefde voor elkaar 

 

 

"Ik ga met je mee" 

Jan werkt op een zorgboerderij. Hij zit aan tafel. Naast hem zit Karel. Jan 
en Karel kennen elkaar al lang. Ze drinken samen koffie. Ze maken 
grapjes. Karel lacht vaak. Maar vandaag is Karel stil. Jan kijkt naar hem. 
"Wat is er?" vraagt Jan. Karel haalt zijn schouders op. "Ik ga verhuizen." 
Jan kijkt op. "Verhuizen?" Karel knikt. "Ik ga naar een andere woonplek." 
Jan wordt stil. "Dat is ver weg?" Karel knikt. "Ja." 

Jan kijkt naar zijn koffie. Het wordt stil aan tafel. Jan zegt: "Dan zie ik je 
niet meer." Karel zegt zacht: "Misschien soms." Jan denkt na. Na een 
tijdje zegt Jan: "Ik kom je opzoeken." Karel kijkt op. "Echt?" Jan knikt. 
"Ja." Karel glimlacht. "Dat vind ik fijn." Jan zegt: "Je blijft mijn vriend." 

De begeleider zit ook aan tafel. Hij zegt: "Dat is mooi." Jan knikt. "Soms 
blijf je bij elkaar." De begeleider zegt: "In de Bijbel staat ook zo'n 
verhaal." 
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Ruth blijft bij Naomi (Ruth) 

In de Bijbel staat een verhaal over een vrouw. Die vrouw heet Naomi. 
Naomi woonde met haar man en haar twee zonen. Maar er kwam een 
moeilijke tijd. Er was weinig eten in het land. Daarom verhuisde Naomi 
met haar gezin naar een ander land. Ze moesten hun huis verlaten. 
Ze moesten opnieuw beginnen. Na een tijd gebeurde er iets verdrietigs. 
Naomi's man stierf. Naomi bleef achter met haar twee zonen. Later 
trouwden haar zonen. Ze trouwden met twee vrouwen. Ruth en Orpa. 

Maar toen gebeurde er opnieuw iets verdrietigs. De twee zonen stierven. 
Naomi was heel verdrietig. Ze had geen man meer. Geen zonen meer. 
Naomi besloot terug te gaan naar haar eigen land. Ze zei tegen Ruth en 
Orpa: "Ga terug naar je familie." "Blijf niet bij mij." Orpa gaf Naomi een 
kus. Ze ging terug. Maar Ruth bleef. 

Ruth zei: "Ik ga met u mee." "Waar u gaat, ga ik." "Uw volk is mijn volk." 
"Uw God is mijn God." Ruth liet Naomi niet alleen. Samen gingen ze op 
weg. 

Ze kwamen in Bethlehem. Ze hadden weinig geld. Ze waren arm. Ruth 
ging werken op het land. Ze verzamelde graan. Ze werkte hard. Ze 
zorgde voor Naomi. Boaz, de eigenaar van het land, zag Ruth. Hij was 
vriendelijk. Hij zei tegen zijn knechten: "Laat extra graan liggen." "Zorg 
voor haar." God zorgde voor Ruth en Naomi. 

Later trouwde Ruth met Boaz. Ze kregen een zoon. Naomi mocht de 
baby vasthouden. Naomi was niet meer alleen. God had voor haar 
gezorgd. Ruth bleef bij Naomi. Dat was liefde. 

 

Terug naar Jan 

Jan denkt aan al die jaren vriendschap. Ze hebben de dieren verzorgd 
samen. Zijn samen vaak weggeweest. “Karel” zegt Jan "Ik kom je 
opzoeken." Karel glimlacht. Ze drinken samen koffie. Jan denkt: 
Vriendschap blijft. Ook als Karel moet verhuizen. En vriendschap is ook 
liefde.  

Bijbeltekst 

"Waar u gaat, zal ik gaan." Ruth 1:16 
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Gebed 

Heer Jezus, 
Dank U voor mensen die voor mij zorgen. 
Wilt U mij helpen om ook voor anderen te zorgen? 
Amen. 

 

Vragen om even bij stil te staan 

Begrip van het verhaal 
• Wie was Naomi? 
• Wie bleef bij Naomi? 
• Wie zorgde voor Naomi? 

 
Herkenning 

• Heb jij iemand die voor je zorgt? 
• Zorg jij wel eens voor iemand? 

 
Geloof en vertrouwen 

• Zorgde God voor Naomi? 
• Zorgt God ook voor ons? 

 
Persoonlijk maken 

• Wie kun jij helpen? 
• Kun je iemand bellen? 

 

Bemoediging 

God zorgt voor mensen. 
Jezus houdt van mensen. 

Jezus leeft. 
Hij is bij je. 

God houdt van jou. 
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4. - Liefde door dienen 

 

 

"Dat doe je toch voor elkaar" 

De groep zit in de huiskamer. Het is bijna tijd om naar huis te gaan. 
Peter trekt zijn jas aan. Hij kijkt naar zijn schoenen. Zijn veters zitten in 
de knoop. Peter probeert het. Maar het lukt niet goed. Hij zucht. "Het lukt 
niet." Jan zit naast hem. "Zal ik helpen?" Peter knikt. Jan bukt zich. Hij 
maakt de veters los. Hij knoopt ze opnieuw. 

Peter glimlacht. "Dank je." Jan zegt: Dat doe je toch voor elkaar." De 
begeleider ziet het. "Dat is mooi," zegt hij. Jan haalt zijn schouders op. 
"Gewoon helpen." De begeleider zegt: "In de Bijbel staat ook zo'n 
verhaal." 

 

Jezus wast de voeten (Johannes 13) 

In de Bijbel staat een bijzonder verhaal. Jezus was met zijn leerlingen. 
Ze waren samen in een huis. Het was bijna Pasen. Jezus wist dat er 
moeilijke dingen gingen gebeuren. Jezus zat met zijn leerlingen aan 



 13 

tafel. Ze gingen samen eten. In die tijd droegen mensen sandalen. 
De wegen waren stoffig. Als je ergens binnenkwam, waren je voeten 
vies. Normaal waste een knecht de voeten. Dat was eenvoudig werk. 
Maar deze keer was er geen knecht. De leerlingen zaten aan tafel. 
Niemand zei iets. Niemand wilde beginnen. Toen gebeurde er iets 
bijzonders. Jezus stond op. Hij pakte een doek. Hij pakte een schaal met 
water. Jezus knielde neer. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te 
wassen. De leerlingen waren verbaasd. Petrus zei:"Heer, wilt U mijn 
voeten wassen?" Jezus knikte. Petrus vond het moeilijk. Hij zei: "U bent 
de Meester." "U hoort dit niet te doen." Maar Jezus zei: "Ik wil jullie laten 
zien hoe je elkaar kunt helpen." Jezus waste de voeten van alle twaalf 
leerlingen. Toen ging Jezus weer zitten. Hij zei: "Ik heb jullie een 
voorbeeld gegeven." "Help elkaar." "Heb elkaar lief." Jezus liet zien wat 
liefde is. Liefde helpt. Liefde dient. Jezus hield van zijn leerlingen. 
Daarom hielp Hij hen. Jezus houdt ook van ons. Hij wil dat wij elkaar 
helpen. 

 

Terug naar Peter en Jan 

Peter zegt: “Jan je was net Jezus” “Ja” zei Jan, “maar die maakte geen 
veters vast”. “Nee” zegt Peter, “maar Hij was wel met de voeten van 
anderen bezig”. “En niet van 1 persoon.” Maar wel de voeten van 12 
personen”. “Zo was het nu niet” zegt de begeleider.” “Maar Jan hielp 
Peter. Net zoals Jezus de leerlingen hielp.” Peter glimlacht. Jan zegt: 
"Dat doe je toch voor elkaar." 

Bijbeltekst 

"Heb elkaar lief." Johannes 13:34 

 

Gebed 

Heer Jezus, 
Wilt U mij helpen 
om anderen te helpen? 
Dank U dat U van ons houdt. 
Amen. 
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Vragen om even bij stil te staan 

Begrip van het verhaal 
• Wie hielp Peter? 
• Wat deed Jezus? 

 
Herkenning 

• Heb jij wel eens iemand geholpen? 
• Heeft iemand jou geholpen? 

 
Geloof en vertrouwen 

• Wat liet Jezus zien aan zijn leerlingen? 
• Wat is liefde? Maak een mooie zin om het antwoord te geven. 

Begin met Liefde is …. 
 
Persoonlijk maken 

• Wie kun jij helpen in deze tijd? 
• Kun je vriendelijk zijn? 

 

Bemoediging 

Jezus helpt mensen. 
Jezus houdt van mensen. 

Jezus leeft. 
Hij is bij je. 

God houdt van jou. 

 
 


