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Het wordt anders

Jezus is al een tijd onderweg. Hij heeft veel gedaan.

Hij heeft mensen geholpen. Zieken werden beter.
Mensen kregen hoop. Hij sprak woorden die mensen raakten.
Veel mensen zijn blij met Hem. Ze luisteren. Ze volgen Hem.

Ze vertellen anderen over Hem. Maar niet iedereen is blij.
Sommige mensen worden boos. Ze vinden dat Jezus te veel zegt.
Te veel inviloed krijgt. Ze zijn bang om hun plek kwijt te raken.
Ze luisteren niet echt. Ze zoeken fouten. Ze willen Hem stoppen.
De sfeer verandert langzaam. Eerst was er vooral hoop.

Nu komt er spanning. Jezus merkt dat. Hij ziet de blikken.

Hij hoort de woorden. Hij weet: er komt iets moeilijks.

Toch gaat Hij niet weg. Hij stopt niet. Hij gaat door.

Omdat Hij weet dat dit moet gebeuren.



Jeruzalem
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Jezus gaat naar Jeruzalem. Dat is een grote, drukke stad.
Veel mensen zijn daar. Ze komen uit verschillende plaatsen.
Als Jezus de stad binnenkomt, gebeurt er iets bijzonders.
Mensen hebben over Hem gehoord. Ze staan langs de weg.
Ze roepen: “Hosanna!” Dat betekent: help ons.

Ze zwaaien met takken. Ze leggen hun mantels op de weg.
Ze eren Hem als een koning. Maar Jezus zit niet op een paard.
Hij zit op een ezel. Rustig. Eenvoudig.

De mensen verwachten iets groots.

Ze denken: nu gaat alles veranderen.

Maar Jezus weet: het gaat anders dan zij denken.

Hij kijkt naar de stad. Hij weet wat er gaat gebeuren.

De vreugde van nu... zal niet zo blijven.



Samen eten

Jezus eet met zijn vrienden. Ze zitten samen aan tafel.
Het is een bijzonder moment. Een rustig moment.
Jezus weet dat dit één van de laatste keren is.

Hij kijkt naar zijn vrienden. Ze hebben samen veel meegemaakt.
Hij neemt brood. Hij dankt God. Hij breekt het brood.

Hij zegt: “Dit is mijn lichaam. Dat voor jullie gegeven wordt.”
Dan neemt Hij een beker. Hij zegt:

“Dit is mijn bloed. Dat voor jullie gegeven wordt.”

De vrienden begrijpen het niet goed. Ze horen de woorden.
Maar ze weten nog niet wat het betekent.

Jezus spreekt over wat gaat komen. Over geven.

Over loslaten. Het is stil aan tafel.



In de tuin

Na het eten gaat Jezus naar buiten.

Hij gaat naar een tuin. Het is avond.
Het is stil.
Jezus voelt zich zwaar.
Hij weet wat er gaat gebeuren.

Hij weet wat er komt.

Hij bidt tot God.
Hij zegt: “Als het kan... laat dit voorbijgaan.”
Maar Hij zegt ook:
“Niet wat Ik wil, maar wat U wilt.”
Dat is moeilijk.
Zijn vrienden zijn dichtbij.
Maar ze vallen in slaap. Jezus is alleen.
Hij bidt. Hij worstelt.

Hij kiest ervoor om door te gaan.



Jezus wordt opgepakt

Het is nog donker. Er komen mannen aan.
Met fakkels. Met wapens.
Ze zoeken Jezus.
lemand wijst Hem aan.
Een van zijn eigen mensen.
Jezus wordt meegenomen.
Zijn vrienden schrikken.
Ze zijn bang. Ze rennen weg.
Jezus blijft staan.

Hij vecht niet terug.

Hij loopt niet weg.

Hij gaat mee. Rustig.



Voor de leiders

Jezus wordt gebracht naar leiders.
Ze stellen vragen.
Ze zoeken iets tegen Hem.
Ze willen Hem schuldig maken.
Er wordt veel gezegd.

Niet alles is eerlijk.
Sommigen liegen.
Sommigen overdrijven.
Jezus zegt weinig.

Hij verdedigt zich bijna niet.

Hij staat daar alleen.
Niemand neemt het voor Hem op.
Het is oneerlijk.

Maar Jezus blijft rustig.



Petrus

Petrus is een vriend van Jezus.
Hij had gezegd: “Ik blijf bij U.”
Maar nu wordt hij bang.
Mensen herkennen hem.

Ze vragen: “Jij hoort toch bij Jezus?”
Petrus zegt: “Nee.”

Nog een keer. “Nee.”

En nog een keer. “Nee.”

Dan kijkt Jezus hem aan.
Petrus beseft wat hij gedaan heetft.

Hij loopt weg. Hij huilt.



Veroordeeld

Jezus wordt naar een leider gebracht.

Die moet beslissen.

Hij ziet dat Jezus niets verkeerd heeft gedaan.
Maar de mensen roepen hard:
“Kruisig Hem!”

De leider voelt de druk.

Hij kiest niet voor wat goed is.

Hij geeft toe.

Jezus wordt veroordeeld.



Bespot en pijn

Jezus wordt meegenomen door soldaten. Ze lachen om Hem.

Ze maken grappen. Ze nemen Hem niet serieus.

Ze doen alsof Hij een koning is. Maar niet om Hem te eren.
Om Hem uit te lachen. Ze geven Hem een kroon.
Maar geen mooie kroon. Een kroon van doornen.

De doornen drukken in zijn hoofd. Het doet pijn.

Ze slaan Hem. Ze duwen Hem. Ze roepen dingen naar Hem.
Woorden die pijn doen. Niet alleen zijn lichaam doet pijn.
Ook wat mensen zeggen. Jezus zegt niets terug.

Hij scheldt niet. Hij vecht niet. Hij blijft stil.

Hij weet: dit hoort bij wat moet gebeuren.

Voor de mensen om Hem heen lijkt Hij zwak.

Maar Hij kiest ervoor om dit te dragen.
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De weg naar het kruis

Jezus moet zelf zijn kruis dragen.
Het is zwaar. Zwaarder dan Hij kan dragen.
Hij loopt door de stad.

Mensen staan langs de weg.
Sommigen kijken stil. Sommigen huilen.
Sommigen lachen en roepen.

Jezus valt. Het kruis is te zwaar.

Hij probeert weer op te staan.

Hij gaat door.

Een man wordt aangewezen om te helpen.
Hij tilt het kruis een stuk. Jezus loopt verder.
Langzaam. Stap voor stap.

Het is een moeilijke weg.
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Aan het kruis

Ze komen op een plek buiten de stad.
Daar wordt Jezus aan het kruis gehangen.
Zijn handen en voeten worden vastgemaakt.
Het doet pijn.

Hij hangt daar.

Tussen hemel en aarde.

Mensen staan erbij.
Sommigen lachen.

Sommigen zeggen:

“Als U zo bijzonder bent, kom er dan af.”
Maar Jezus blijft.

Hij zegt:

“Vader, vergeef het hun.

Ze weten niet wat ze doen.”

Zelfs nu denkt Hij aan anderen.
Zelfs nu blijft Hij liefdevol.
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Het wordt donker

Het wordt donker.

Midden op de dag.
Dat is vreemd.
Het voelt zwaar.

Alsof alles stil wordt.
Mensen kijken om zich heen.
Wat gebeurt hier?
Jezus roept naar God.

Hij voelt zich alleen.

Hij draagt alles.

Dan wordt het stil.

Jezus stertft.
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Verdriet en stilte

De mensen die van Jezus houden zijn verdrietig.
Ze hadden hoop.
Ze dachten dat alles beter zou worden.
Nu lijkt alles voorbij.
Ze begrijpen het niet.
Ze zijn stil.
Sommigen huilen.
Sommigen trekken zich terug.

Het voelt leeg.
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Het graf

Jezus wordt voorzichtig van het kruis gehaald.
Mensen zorgen voor zijn lichaam.
Ze leggen Hem in een graf.
Een stille plek.
Er wordt een grote steen voor gezet.
Het graf is gesloten.

Het lijkt alsof het verhaal stopt.
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Het is nog niet klaar

Het lijkt voorbij.
Maar dat is het niet.
God is nog niet klaar.
Wat nu donker lijkt,
zal veranderen.

Het verhaal gaat verder.
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