
 1 

  



 2 

Inhoud    
 
Voorwoord           03 

1. De Zaaier - “Wat groeit er in jouw hart?”     04 

2. Het Verloren Schaap: “Hij zoekt tot Hij je vindt”     08 

3. De Verloren Zoon “De Vader rent”      11 

4. Het Huis op de Rots “Blijven staan als het stormt”    16 

5. Het Mosterdzaad: “Klein beginnen, groot eindigen”    19 

6. De Verloren Munt “Hij stopt niet met zoeken”    22 

7. De BarmharTge Samaritaan: “Liefde stopt niet bij je eigen kring” 26 

8. De Onvruchtbare Vijgenboom: “Nog één jaar genade”   30 

9. De Grote Bruilo[ - “Iedereen is uitgenodigd…  maar kom je ook? 34 
 
10. De Wijze en Dwaze Meisjes: “Ben je klaar,  als Hij komt?   38 
   
11.  De Farizeeër en de Tollenaar “Wie gaat rechtvaardig naar huis?” 42 
 
12.  De OnbarmharTge Dienstknecht: “Grote schuld en geen genade?” 46 
 
13.  De Arbeiders in de Wijngaard: “Genade is niet “eerlijk”    50 
 
14.  De Rijke Dwaas “Grotere schuren… maar geen toekomst”  54 
 
15.  Het Onkruid tussen de: tarwe – “Waarom grijpt God niet in?”  58 
 
Slotwoord           61 
 
  



 3 

Voorwoord 
 
Dit boekje gaat over de gelijkenissen van de Heere Jezus. Jezus vertelde 
verhalen. Geen moeilijke verhalen, maar verhalen uit het gewone leven. 
Over zaaien, schapen, geld, feest, bouwen en werken. Verhalen die mensen 
konden begrijpen. En toch… waren het geen gewone verhalen. Het zijn 
verhalen die iets laten zien van God. Van ons hart. En van de weg terug naar 
Hem. 
 
In dit boek zijn 15 gelijkenissen eenvoudig uitgelegd. Ze zijn geschreven voor 
mensen die houden van duidelijkheid. Voor mensen die niet van lange of 
moeilijke uitleg houden. Voor mensen die graag luisteren, kijken en nadenken. 
Elke gelijkenis wil laten zien: wie Jezus is, wie wij zijn en hoe groot Gods liefde is 
 
Misschien herken je jezelf in de verhalen. Soms ben je het schaap dat 
verdwaald is. Soms de zoon die verkeerde keuzes maakt. Soms de mens die te 
druk is. Of iemand die denkt dat hij het zelf wel kan. 
Dat is niet erg om te ontdekken. Want dit boek gaat niet over perfecte mensen. 
Het gaat over een goede God. 
 
De Heere Jezus is steeds het middelpunt. Hij is de Herder die zoekt. De Vader 
die rent. De Redder die vergeeL. De Koning die uitnodigt. En het mooie is: 
Hij zoekt nog steeds. Ook jou. 
 
De gelijkenissen nodigen uit. Niet om alleen te luisteren, maar om te reageren. 
Om je hart te openen. Om terug te gaan. Om te vertrouwen. 
Dat noemen we bekering. En het mooie is: Je hoeL het niet alleen te doen. 
God helpt. Dat noemen we genade. 
 
Bij elke gelijkenis staan vragen. Die kunnen je helpen bij het nadenken over de 
betekenis daarvan. En als je wilt kun je een gelijkenis afsluiten met een gebed. 
De genoemde gebedspunten kunnen je daarbij helpen. 
 
Mijn wens is dat dit boekje helpt om Jezus beter te leren kennen. Dat de 
verhalen niet alleen in je hoofd blijven, maar ook in je hart komen. 
En dat er iets gaat groeien. Misschien klein. Maar echt. 
 
Hans Vermeulen 
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Gelijkenissen van Jezus 
 

1. De Zaaier - “Wat groeit er in jouw hart?” 
Gebaseerd op de gelijkenis van Jezus in Evangelie van MaPeüs 13. 

 

 
 
 
 

1 Die dag verliet Jezus het huis en ging aan de oever van het meer ziPen.  
2 Er kwam een grote mensenmassa om hem heen staan, en daarom ging hij 

in een boot ziPen, terwijl de menigte op de oever bleef.  
3 Hij sprak hen uitvoerig toe en vertelde gelijkenissen: ‘Iemand ging eens 

naar zijn land om te zaaien.  
4 Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg, en er kwamen 

vogels die het opaten.  
5 Een ander deel viel op rotsachWge grond, waar maar weinig aarde was, en 

het schoot meteen op omdat het niet diep in de grond kon doordringen.  
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6 Toen de zon opkwam verschroeide het, en omdat het geen wortel had 
droogde het uit.  

7 Weer een ander deel viel tussen de distels, en toen die opschoten 
versWkten ze het zaaigoed.  

8 Maar er viel ook wat zaad in goede grond, en dat bracht vrucht voort, 
deels honderdvoudig, deels zesWgvoudig, deels derWgvoudig.  

9 Laat wie oren heeL goed luisteren!’ 
 
 
Vertelling 

Stel je voor… Er loopt een boer. Geen trekker. Geen machine. Gewoon 
sandalen. En een zak met zaad. Hij strooit het zaad rond. Niet netjes in rijtjes. 
Niet met een meetlint. Gewoon: ZWIEP!  Overal zaad. Misschien dachten de 
mensen die keken: “Wat doet die man nou? Dat is zonde van het zaad!” Maar 
Jezus vertelt dit verhaal expres. 

1. Zaad op de weg 
Een deel valt op de weg. Dat is harde grond. Platgetrapt. Het zaad kan er niet in. 
En dan komen de vogels. Pik pik pik. Weg zaad. Jezus zegt: Dat zijn mensen die 
het woord van God horen… maar het komt niet binnen. Het stuitert gewoon 
terug. Misschien omdat ze denken: “Saai.” Of: “Dat is niet voor mij.” Of: “Ik heb 
honger, wanneer is de koffie?” Hun hart is een beetje… dicht. 
 
2. Zaad op de stenen 
Een ander deel valt op rotsige grond. Het lijkt eerst goed te gaan. Het groeit 
snel! “Joehoe! Kijk mij eens!” Maar… er is geen diepe wortel. Als de zon komt? 
Pfff… slap. Als er problemen komen? Opgeven. Jezus zegt: Sommige mensen 
zijn eerst enthousiast. “Ja Jezus!” Maar als het moeilijk wordt… dan stoppen ze. 
 
3. Zaad tussen de stekels 
Dan valt er zaad tussen de stekels. Het groeit wel… maar de stekels groeien 
harder. En knijpen het plantje dicht. Jezus zegt: Dat zijn zorgen. Drukte. Geld. 
Angst. Alles wat zegt: “Geen Wjd voor God.” Het plantje krijgt geen ruimte. 
 
4. Zaad in goede grond 
En dan… Goede grond. Zacht. Open. Diep. * Het zaad groeit. Sterk. Met wortels. 
En het geeL vrucht. Niet één korreltje terug. Maar 30. 60. 100! Dat is veel. 
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Wat betekent dit verhaal van Jezus? 
Jezus is de zaaier. Het zaad is Gods woord. En de grond… dat zijn wij.  
Het gaat er niet over of wij goed of slecht zijn. ” Maar: “Wat gebeurt er in mijn 
hart?” Is mijn hart dicht, (zoals de weg)? Oppervlakkig? (zoals de rotsige 
grond)?  Of druk? (zoals de stekels) Of open? (goede grond). En het mooie is: 
Grond kan veranderen. Een harde grond kan zacht worden. Met water. 
Met liefde. Met Wjd. Jezus geeL niet op met zaaien. Hij blijL strooien. Ook bij 
jou en mij. 
 
InteracTemoment (opToneel) 
Vraag: “Ben je wel eens vergeten water te geven aan een plant?” En wat 
gebeurde er? Juist.  Zo is het ook met ons hart. 
 
Bekering en Genade 
Misschien denk je nu: “Mijn hart lijkt soms meer op een stoep dan op een 
tuin…” Of: “Ik begin vaak goed… maar ik hou het niet vol.”   Of: “Er zijn zoveel 
zorgen in mijn hoofd.” 
 
Luister dan goed. Jezus vertelt dit verhaal niet om te zeggen: “Jammer. Jij bent 
slechte grond.” Nee. Hij vertelt dit verhaal omdat Hij iets wil veranderen. 
Bekering betekent: Omdraaien. Een andere kant op kijken. Je hart opendoen. 
Het betekent zeggen: “Jezus… mijn hart is soms hard. Wilt U het zacht maken?” 
“Mijn hart is druk. Wilt U ruimte maken?” “Ik kan het niet alleen.” 
En dan komt genade. Genade is: dat Jezus niet zegt: “Te laat.” Maar: “Ik help 
je.” Hij spit de grond om. Hij haalt stenen weg. Hij trekt stekels eruit. Niet 
omdat wij zo goed zijn. Maar omdat Hij zo goed is. Goede grond worden is geen 
eigen prestaWe. Het is een geschenk. Jezus zaait. Jezus verzorgt. Jezus laat 
groeien. En wie zich naar Hem omdraait, mag vrucht dragen. Niet door eigen 
kracht. Maar door Zijn genade. 
 
 
Vragen bij deze gelijkenis 
• In welk stukje van het verhaal herken jij het meest? 
• Wanneer is jouw hart “druk” met zorgen? 
• Wat helpt jou om naar Jezus te luisteren? 
• Heb jij wel eens snel enthousiast gedaan… en daarna weer gestopt? 
• Hoe kan jouw hart meer “goede grond” worden? 
• Wat betekent het dat Jezus blijL zaaien, ook als het niet lukt? 
• Wie helpt jou om te groeien in geloof? 
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Gebedspunten bij deze gelijkenis 
• Dank U Jezus dat U blijL zaaien in ons leven. 
• Wilt U ons hart zacht maken. 
• Help ons om goed te luisteren. 
• Neem onze zorgen weg die als stekels zijn. 
• Geef ons diepe wortels. 
• Help ons om vrucht te dragen: liefde, geduld, vriendelijkheid. 
• Dank U dat U ons niet opgeeL. 
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2.  Het Verloren Schaap: “Hij 
zoekt tot Hij je vindt” 

Gebaseerd op de gelijkenis van Jezus in Evangelie van Lucas 15. 
 

 
 
 

3 Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis:  
4 ‘Als iemand van u honderd schapen heeL waarvan er één verloren is 

geraakt, laat hij dan niet de negenennegenWg andere in de woesWjn achter 
om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeL?  

5 En als hij het gevonden heeL, legt hij het vol vreugde op zijn schouders  
6 en gaat hij naar huis. Daar roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt 

tegen hen: “Deel in mijn vreugde, want ik heb het schaap gevonden dat 
verdwaald was.”  

7 Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot 
inkeer komt dan over negenennegenWg rechtvaardigen die geen inkeer 
nodig hebben. 
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Vertelling	
 
Stel je voor… Er is een herder. Een echte.  Met sandalen. Met een staf. Met 100 
schapen. 100! Hij kent ze allemaal. Misschien heeL hij ze namen gegeven. 
“Pluis.” “Scheef Oor.” “AlWjd-Honger.” En dan begint hij ze te tellen. 97… 98… 
99… Hij stopt. 99? Dat klopt niet. Hij telt opnieuw. Langzamer. 97… 98… 99… 
Eén schaap is weg. 
 
Het slimme schaap (dat niet zo slim was) 
Misschien dacht dat schaap: 
“Vandaag ga ik zelf op avontuur. 
AlWjd maar luisteren naar de 
herder… Ik weet heus wel waar 
het gras groen is!” Dus het 
loopt weg. En eerst is het leuk. 
Vrijheid! Geen herder die roept. 
Geen kudde die duwt. Geen 
hond die dreigt. Maar dan… Het 
gras wordt minder groen. De 
zon zakt. De schaduwen worden 
lang. En ineens is het sWl. Heel 
sWl.  En het schaap denkt: “Eh… 
waar ben ik eigenlijk?” Schapen 
zijn niet zo goed in navigeren. Ze hebben geen Google Maps. Geen kompas. 
Geen WhatsApp met de herder. Alleen: “Bèèè?” 
 
De Herder doet iets geks 
Nu komt het bijzondere. De herder laat 99 schapen achter. Dat lijkt 
onverstandig. Maar Jezus vertelt dit verhaal omdat God anders denkt dan wij. 
De herder zegt niet: “Eigen schuld. Had hij maar moeten blijven.” Nee. Hij gaat 
zoeken. Hij loopt. Hij klimt. Hij roept. Tot hij het schaap vindt. En als hij het 
vindt… Wordt hij niet boos. Hij zegt niet: “Waar zat jij?!” Hij Wlt het op. Legt het 
op zijn schouders. En draagt het naar huis. 
 
Wat betekent dit? 
Jezus vertelt dit verhaal omdat er mensen om Hem heen staan die mopperen.  
Ze zeggen: “Waarom praat U met zondaars?” En Jezus zegt eigenlijk: “Omdat ze 
verloren zijn.” Wij zijn dat schaap. Soms denken we dat we het zelf beter weten. 
Soms lopen we weg. Soms luisteren we niet. Soms kiezen we dingen die niet 
goed zijn. Dat heet zonde. Zonde is niet alleen “iets fout doen”. Het is weglopen 
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bij de Herder. En het probleem is: Een schaap kan zichzelf niet terugvinden. Wij 
kunnen onszelf ook niet redden. We hebben een Herder nodig. 
 
Bekering en Genade 
Bekering betekent: Niet: “Ik ga mezelf redden.” Maar: Toegeven: “Ik ben 
verdwaald.” Misschien herken je dat. Dat je denkt: “Ik ben zo vaak 
ongehoorzaam.” “Ik bid zo weinig.” “Ik doe steeds weer dezelfde fout.” Luister 
goed. Jezus vertelt dit verhaal niet om te zeggen: “Wat een stom schaap.” Hij 
vertelt het om te zeggen: “Ik zoek je.” Genade is dit: Dat de Herder jou opWlt. 
Niet dat jij terug moet lopen. Hij draagt je. Niet omdat jij zo sterk bent. Maar 
omdat Hij zo liefdevol is. Hij zoekt tot Hij je vindt. En als Hij je vindt… Dan is er 
feest. In de hemel. Feest. Om één schaap. Om jou. En mij. 
 
InteracTemoment 
Vraag: “Ben je wel eens iets kwijt geweest?” (Sleutels? Bril? Telefoon?) Wat doe 
je dan? Ga je zoeken? Of zeg je: “Ach, jammer”? En als je het vindt… ben je blij? 
Zo is God. Hij zoekt. En Hij is blij als Hij vindt. 
 
Vragen bij deze gelijkenis 
• Waarom denk je dat het schaap wegliep? 
• Heb jij je wel eens “verdwaald” gevoeld in je leven? 
• Wat vind je mooi aan de herder? 
• Wat betekent het dat Jezus jou zoekt? 
• Vind je het moeilijk om toe te geven dat je soms afdwaalt? 
• Wat is genade in dit verhaal? 
• Hoe voelt het dat Jezus je draagt in plaats van dat jij alles zelf moet doen? 
 
Gebedspunten bij deze gelijkenis 
• Dank U Jezus dat U de Goede Herder bent. 
• Dank U dat U ons zoekt als wij verdwalen. 
• Vergeef ons als wij eigenwijs zijn. 
• Help ons om eerlijk te zeggen wanneer we fout ziPen. 
• Dank U dat U ons draagt. 
• Geef ons vertrouwen in Uw liefde. 
• Dank U voor de vreugde in de hemel als wij bij U terugkomen. 
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3.  De Verloren Zoon “De Vader rent” 
Gebaseerd op de gelijkenis van Jezus in Evangelie van Lucas 15. 

 

 
 
 
Het voorbeeld van de zoon die weggaat 
11 Jezus gaf ook dit voorbeeld: ‘Een man had twee zonen.  
12 De jongste zoon zei tegen zijn vader: ‘Vader, ik wil mijn deel van de erfenis 

nu hebben.’ De vader gaf hem wat hij vroeg.  
13 Een paar dagen later pakte de zoon al zijn spullen bij elkaar en ging weg. 

Hij ging naar een ver land. Daar gaf hij al zijn geld uit aan een leven vol 
plezier. 

14 Toen alles op was, kwam er een grote hongersnood in dat verre land. De 
zoon had niets meer te eten.  

15 Daarom ging hij werken bij één van de mensen in dat land. Die stuurde 
hem naar het veld om op de varkens te passen.  

16 De zoon had zo’n honger dat hij zelfs het varkensvoer op wilde eten. Maar 
niemand gaf hem iets.  
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17 Toen dacht hij: Thuis hebben zelfs de armste knechten alWjd genoeg te 
eten. En ik ga hier dood van de honger!  

18 Ik zal naar mijn vader teruggaan en tegen hem zeggen: ‘Vader, ik heb me 
slecht gedragen tegenover God en tegenover u.  

19 Ik verdien het niet meer om uw zoon te zijn. Behandel mij voortaan net 
zoals uw armste knechten.’ 

20 Toen ging de zoon terug naar zijn vader. 
 
De vader is blij dat de zoon terug is 
 De vader zag zijn zoon al vanuit de verte aankomen. En meteen kreeg hij 

medelijden. Hij rende naar zijn zoon toe, sloeg zijn armen om hem heen 
en kuste hem.  

21 De zoon zei: ‘Vader, ik heb me slecht gedragen tegenover God en 
tegenover u. Ik verdien het niet meer om uw zoon te zijn.’ 

22 Maar de vader zei tegen zijn knechten: ‘Haal snel mijn mooiste jas voor 
mijn zoon en trek hem die aan. Doe een ring om zijn vinger en doe 
schoenen aan zijn voeten.  

23 Haal het vetste kalf en slacht het. We gaan eten en feestvieren!  
24 Want mijn zoon was dood, maar nu leeL hij weer. Ik was hem kwijt, maar 

ik heb hem weer gevonden.’ Toen gingen ze feestvieren. 
 
De oudste zoon is kwaad 
25 De oudste zoon was nog op het land. Toen hij thuiskwam, hoorde hij dat er 

muziek gemaakt werd, en dat er werd gedanst.  
26 Hij riep één van de knechten en vroeg waarom er feest was.  
27 De knecht zei: ‘Je broer leeL nog! Hij is terug, en je vader heeL het vetste 

kalf laten slachten.’ 
28 Toen werd de oudste zoon kwaad. Hij wilde niet naar binnen gaan. Zijn 

vader kwam naar hem toe en zei: ‘Ga toch mee naar binnen.’  
29 Maar de zoon antwoordde: ‘Ik werk nu al heel veel jaren voor u. En ik heb 

alWjd gedaan wat u van mij vroeg. Toch hebt u voor mij nooit een dier 
laten slachten. Niet eens een geitje om feest te vieren met mijn vrienden.  

30 Maar nu komt die zoon van u thuis en voor hem slacht u het vetste kalf! 
Terwijl hij uw geld heeL uitgegeven aan de hoeren.’ 

31 Toen zei de vader: ‘Lieve jongen, jou heb ik alWjd bij me. En alles wat van 
mij is, is van jou.  

32 Maar we kunnen niet anders dan blij zijn en feestvieren. Want je broer was 
dood, maar hij leeL weer. We waren hem kwijt, maar nu hebben we hem 
weer gevonden.’’ 
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Vertelling	
	
De	jongste	zoon	wil	weg	
Er was eens een vader. Geen gewone vader. Een rijke vader. Met land. Met 
knechten. Met een groot huis. En hij had twee zonen.   
Op een dag zegt de jongste zoon iets… heel pijnlijks. Hij zegt: “Vader, geef mij 
mijn erfenis.” Dat betekent eigenlijk: “Pap… ik wil uw geld. En eigenlijk… had ik 
liever dat u dood was.” Auw.  
Maar de vader wordt niet boos. Hij geeL het geld. En de zoon vertrekt. 
 
Vrijheid! (Dacht hij…) 
De zoon denkt: “Nu begint het 
echte leven!” Geen regels. Geen 
vader die meekijkt. Geen grenzen. 
Feest! Nieuwe vrienden! Geld 
uitgeven! Misschien kocht hij dure 
sandalen. Of een kameel met 
gouden versiering.  
Maar zijn geld raakt op. En dan 
komt er ook nog eens een 
hongersnood. Geen eten. Geen 
vrienden. Want als het geld op is… 
zijn de vrienden vaak ook op.  
Hij eindigt bij de varkens. En voor 
Joodse mensen was dat echt… het 
dieptepunt. Hij heeL honger. Zo veel honger dat hij jaloers wordt op de varkens, 
want die hebben wel te eten. Varkensvoer. Dat is geen reclame voor een goed 
leven. 
 
Het moment van bekering (inkeer) 
Dan staat er iets bijzonders in het verhaal. Er staat: “Hij kwam tot zichzelf.” Dat 
is tot inkeer komen: bekering.  
Niet: “Ik ga het beter doen.” Maar: “Ik zit fout.” Hij denkt: “Bij mijn vader 
hebben knechten genoeg brood. En ik sterf hier bijna.”  
En hij zegt: “Ik zal opstaan. Ik ga terug. Ik zal zeggen: Vader, ik heb gezondigd.” 
Dat is eerlijk. Geen smoesjes. Geen: “Maar het kwam door mijn verkeerde 
vrienden.” Gewoon: “Ik heb het verkeerd gedaan.” 
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En dan… rent de vader 
Terwijl hij nog ver weg is… Ziet de vader hem. Dat betekent: De vader keek uit. 
Elke dag misschien. En dan gebeurt iets wat in die Wjd eigenlijk niet kon. De 
vader rent. Oude mannen rennen niet.  
Maar deze vader wel. Hij Wlt zijn gewaad op en rent zijn zoon tegemoet. Niet 
met straf. Niet met boosheid. Maar met armen open. 
 
De zoon begint aan zijn ingestudeerde speech: 
“Vader, ik heb gezondigd…” Maar hij komt niet eens aan het einde.  
De vader roept: “Breng het beste kleed! Geef hem een ring! Geef hem 
sandalen!” Dat betekent: Je bent geen knecht. Je bent mijn zoon. En dan… 
feest. 
 
Wat betekent dit? 
Jezus vertelt dit verhaal omdat mensen denken: “God houdt alleen van brave 
mensen.” Maar Jezus laat zien: God is een Vader. Wij zijn soms die zoon. We 
lopen weg. We kiezen verkeerde dingen. We doen alsof we zonder God kunnen. 
Dat is zonde. En zonde maakt leeg.  
Maar bekering is: Opstaan. Teruggaan.  Eerlijk zeggen: “Ik heb gezondigd.” En 
genade is: Dat de Vader al rent voordat jij alles hebt uitgelegd. Hij wacht niet 
met een straflijst. Hij komt met liefde. 
 
En misschien nog iets… Er is ook een oudere broer. Die boos is. Die zegt: “Dat is 
niet eerlijk!” Soms zijn wij ook zo. We vinden genade voor anderen moeilijk. 
Maar de Vader zegt: “Mijn zoon was dood en leeL weer.” Bij God is redding 
alWjd reden voor feest. 
 
Bekering en Genade duidelijk gemaakt 
Bekering is niet jezelf verbeteren. Het is teruggaan naar de Vader. Genade is 
niet een tweede kans omdat jij zo je best doet. Genade is een Vader die je weer 
als kind omarmt. Je hoeL niet eerst schoon te worden. De zoon rook naar 
varkens. En toch werd hij omhelsd. Dat is genade. 
 
InteracTemoment 
Vraag: “Wie heeL er wel eens iets heel stoms gedaan… en was bang om het 
thuis te vertellen?” Hoe voelde dat? 
En hoe voelde het als iemand toch van je hield? Zo is God en nog veel meer 
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Gespreksvragen 
• Waarom denk je dat de zoon wegging? 
• Wat ging er mis in zijn leven? 
• Wat betekent het dat hij ‘tot zichzelf kwam’? 
• Vind jij het moeilijk om sorry te zeggen? 
• Wat vind je het mooiste moment in dit verhaal? 
• Waarom rent de vader? 
• Wat zegt dit verhaal over hoe God naar jou kijkt? 
• Lijk jij soms op de oudste broer? 
 

 
 
Gebedspunten 
• Vader, dank U dat U op ons wacht. 
• Dank U dat U naar ons toe rent. 
• Vergeef ons als wij bij U weglopen. 
• Help ons om eerlijk te zijn over onze fouten. 
• Dank U dat Uw liefde groter is dan onze zonde. 
• Leer ons blij te zijn als anderen genade ontvangen. 
• Dank U dat wij Uw kinderen mogen zijn. 
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4 - Het Huis op de Rots “Blijven staan als het stormt” 
Gebaseerd op de woorden van Jezus in Evangelie van MaPeüs 7. 

 

 
 

 
 
Doe wat Jezus vraagt 
24 Luister naar mijn woorden en doe wat ik vraag. Dan lijk je op een 

verstandige man, die zijn huis bouwt op stevige grond.  
25 Op een dag gaat het hard regenen en waaien. De rivieren stromen over, en 

de wind en het water slaan tegen het huis. Maar het huis blijL staan, want 
het is stevig gebouwd. 

26 Maar stel dat je wel naar mij luistert, maar niet doet wat ik vraag. Dan lijk 
je op een domme man, die zijn huis bouwt op zachte grond.  

27 Op een dag gaat het hard regenen en waaien. De rivieren stromen over, en 
de wind en het water slaan tegen het huis. Dat huis zakt in elkaar, er blijL 
niets van over.’ 
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Vertelling 
Jezus vertelt over twee mannen. Twee bouwers. Misschien droegen ze een 
bouwhelm. Misschien niet. Maar ze hadden allebei een plan. “Ik ga een huis 
bouwen!” 
De eerste man. Hij kijkt rond en denkt: “Wat een mooie plek! Lekker zacht 
zand. Makkelijk graven? Nee hoor. Gewoon neerzePen en klaar!” Geen moeite. 
Geen zweet. Geen spierpijn. Binnen een paar dagen staat zijn huis. Hij zit al met 
een glas limonade op de bank. “Zo. Dat heb ik toch maar mooi gedaan.” 
 
De tweede man 
De andere man kiest een plek met rots. Hard. Stevig. Maar moeilijk. Hij moet 
hakken. Graven. Zwoegen. Misschien dacht hij halverwege: “Waarom doe ik dit 
ook alweer?” Zijn buren lachen misschien. “Wat ben jij langzaam!” Maar hij 
graaL diep. Heel diep. Tot hij op stevige rots staat. Daar bouwt hij zijn huis. 
 
En dan… komt de storm 
En Jezus zegt niet: “Misschien 
komt er regen.” Nee. De regen 
kwam. De wind waaide. Het 
water steeg. De storm kwam bij 
beide huizen. Let op: Niet alleen 
bij het slechte huis. Bij allebei. 
Dat is belangrijk. Ook als je bij 
Jezus hoort… komen er moeilijke 
dingen. Ziekte. Verdriet. 
Teleurstelling. Angst. Storm hoort 
bij het leven. 
 
Wat gebeurt er? Het huis op 
zand… Eerst een beetje wiebelen. Dan meer. Dan: KRRAK! Alles stort in. En 
Jezus zegt: “En zijn val was groot.” 
Het huis op rots? Het schudt misschien. Maar het blijL staan. Waarom? Omdat 
het fundament goed is. 
 
Wat bedoelt Jezus? 
Jezus zegt: “Wie mijn woorden hoort en ze dóet, lijkt op iemand die bouwt op 
rots.” Niet alleen horen. Niet alleen zeggen: “Mooi verhaal.” Maar doen. 
Vertrouwen. Gehoorzamen. Op Hem bouwen. De rots is uiteindelijk: Jezus Zelf. 
Niet jouw kracht. Niet jouw goede gedrag. Niet jouw gevoel. Maar Jezus. 
Bekering en Genade 
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Misschien denk je: “Ik heb soms op zand gebouwd.” Ik luister wel. Maar doe het 
niet alWjd. Ik vertrouw meer op mezelf. Of op geld. Of op andere mensen. Dat is 
eerlijk. Dat is bekering: Toegeven: “Ik bouwde verkeerd.” En dan? Dan zegt 
Jezus niet: “Te laat. Pech.” Nee. Hij nodigt je uit: “Kom bouwen op Mij.” 
Genade is dat je opnieuw mag beginnen. Ook als je huis al half scheef staat. Hij 
helpt je graven. Hij helpt je bouwen. Niet omdat jij zo’n perfecte bouwer bent. 
Maar omdat Hij een sterke Redder is. 
 
Sommige mensen willen wel een stevig dak… maar geen stevig fundament. Dat 
is alsof je zegt: “Ik wil een taart zonder ingrediënten.” Of: “Ik wil een paraplu, 
maar geen regen.” Zo werkt het niet. Een sterk geloof groeit diep. En diep 
graven kost Wjd. 
 
InteracTemoment 
Vraag: “Wie heeL er wel eens een zandkasteel gemaakt?” Wat gebeurt er als de 
zee komt? Precies. 
En wat heb je nodig om iets stevigs te bouwen? Zo is het ook met je leven. 
 
 
Gespreksvragen 
• Waarom koos de eerste man voor zand? 
• Wat betekent bouwen op zand in jouw leven? 
• Wat zijn ‘stormen’ in jouw leven? 
• Wat betekent het om op Jezus te bouwen? 
• Vind jij het moeilijk om te doen wat Jezus zegt? 
• Wat zou er moeten veranderen in jouw fundament? 
• Hoe helpt genade ons als we verkeerd gebouwd hebben? 
 

 
Gebedspunten 
• Heer Jezus, U bent onze Rots. 
• Vergeef ons als wij op zand bouwen. 
• Help ons om niet alleen te luisteren, maar ook te doen. 
• Geef ons kracht als de storm komt. 
• Dank U dat wij opnieuw mogen beginnen. 
• Help ons om diep te wortelen in U. 
• Dank U dat U ons huis draagt. 
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5 - Het Mosterdzaad: “Klein beginnen, groot eindigen” 
Gebaseerd op de woorden van Jezus in Evangelie van MaPeüs 13. 

 
 

 
 

 
 
31-32Jezus gaf nog een voorbeeld aan de mensen. Hij zei: ‘Gods nieuwe wereld 

lijkt op een mosterdzaadje. Dat is het kleinste zaadje dat er is. Als iemand 
het zaait op zijn land, dan groeit er uit dat kleine zaadje een boom. Die 
boom is het grootst van alle planten. En de vogels bouwen er hun nest in.’ 
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Vertelling 
Jezus zegt: “Het Koninkrijk van God lijkt op een mosterdzaad.” En dan denken 
de mensen misschien: “Op… een wat?” Een mosterdzaadje is klein. Heel klein. 
Als je het in je hand legt, moet je bijna een vergrootglas pakken. 
Het is geen kokosnoot. Geen voetbal. Geen baksteen. Het is piepklein. 
Misschien zou iemand zeggen: “Is dit alles?” 
 
Klein begin 
Jezus kiest expres iets kleins. Want mensen denken vaak: Als God iets doet, 
moet het groot beginnen. Met trompePen. Met vuurwerk. Met applaus. Maar 
Jezus werd geboren in een stal. Niet in een paleis. Dat is ook klein. 
Hij begon met twaalf leerlingen. Geen leger. Geen minister. Geen influencer. 
Gewoon 12 gewone mensen. Dat is mosterdzaad-werk. 
 
En toch… groeit het 
Dat kleine zaadje wordt een grote struik. Zo groot dat vogels erin kunnen 
wonen. Dat is bijzonder. Van bijna-niets naar iets waar anderen rust vinden. Zo 
werkt Gods Koninkrijk. Langzaam. Onopvallend. Maar krachWg. 
 
Een beetje herkenning 
Soms voelen wij ons ook klein. Misschien denk je: “Ik kan niet zo goed praten.” 
“Ik weet niet zoveel van de Bijbel.” “Ik maak vaak fouten.” Dan zegt Jezus: “Kijk 
naar het mosterdzaad.” God begint klein. Een klein gebed. Een klein stukje 

vertrouwen. Een kleine stap 
terug naar Hem. En Hij laat het 
groeien. 
 
Wat betekent dit? 
Het Koninkrijk van God is waar 
Jezus Koning is. Dat begint in je 
hart. Niet met een knal. Maar 
met bekering. Bekering is vaak 
klein. Een simpel gebed: “Heer, 
help mij.” Een eerlijk moment: 
“Ik heb U nodig.” Dat lijkt klein. 
Maar in Gods hand wordt het 
groot. 
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Bekering en Genade 
Misschien voel jij je een klein zaadje. Of misschien denk je: “Mijn geloof is zo 
klein.” Goed nieuws. Jezus zegt niet: “Zorg eerst dat je groot geloof hebt.” Hij 
zegt: “Kom met wat je hebt.” Bekering begint klein. Maar genade maakt het 
groeien. Niet jij maakt het zaad groot. God doet dat. Een mosterdzaadje 
schreeuwt niet: “Ik ga groeien!”. Het groeit omdat het geplant is. Zo groeien wij 
als we in Christus zijn. Hij is de kracht. Hij is het leven. Hij is Degene die het 
Koninkrijk bouwt. Niet wij. 
 
En de vogels dan? 
Jezus zegt dat vogels in de takken komen wonen. Dat betekent: Als God iets in 
jou doet, hebben anderen daar ook iets aan. Jouw groei kan een zegen zijn voor 
anderen. Misschien door een glimlach. Door een gebed. Door trouw aanwezig 
zijn. Klein… maar belangrijk. 
 
InteracTemoment 
Vraag: “Wie heeL wel eens een zaadje geplant?” Duurt dat lang voordat je iets 
ziet? Ja. Zo werkt geloof ook.  Groei kost Wjd. Maar God is aan het werk, ook als 
jij het niet ziet. 
 
Gespreksvragen 
• Waarom kiest Jezus een klein zaadje als voorbeeld? 
• Voel jij je soms klein of onbelangrijk? 
• Wat is een ‘kleine stap’ die jij kunt zePen naar Jezus? 
• Wat betekent het dat God het laat groeien? 
• Waarom is genade belangrijk bij groei? 
• Hoe kan jouw geloof anderen helpen? 
• Vind je het moeilijk om geduldig te wachten op groei? 
 

 
Gebedspunten 
• Heer Jezus, dank U dat U klein begint. 
• Dank U dat U niet grote mensen zoekt, maar open harten. 
• Help ons om kleine stappen te zePen naar U. 
• Laat ons geloof groeien door Uw kracht. 
• Geef ons geduld als we weinig zien. 
• Maak ons tot een zegen voor anderen. 
• Dank U dat Uw Koninkrijk groter wordt, ook vandaag. 
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6 - De Verloren Munt “Hij stopt niet met zoeken” 
Gebaseerd op de woorden van Jezus in Evangelie van Lucas 15. 

 

 
 

Het voorbeeld van de zilveren munt 
8 Jezus zei ook: ‘Stel dat een vrouw Wen zilveren munten heeL, maar er één 

kwijtraakt. Dan gaat ze die toch zoeken? Ze doet een lamp aan en veegt 
haar huis totdat ze de munt vindt.  

9 En als ze hem gevonden heeL, dan roept ze haar vriendinnen en de buren. 
En ze zegt: ‘Laten we feestvieren! Want ik was mijn zilveren munt kwijt, 
maar ik heb hem gevonden.’ 

10 Luister naar mijn woorden: Als één slecht mens zijn leven verandert, zijn 
de engelen van God net zo blij als die vrouw.’ 

 
Vertelling 
 
Jezus vertelt over een vrouw. Geen koningin. Geen beroemdheid. Gewoon een 
gewone vrouw. Ze heeL Wen zilveren munten. Tien. Misschien zaten ze in een 
doek. Misschien droeg zij ze als een keung. En dan… mist ze er één. Negen. 
Maar geen Wen.  
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En voor ons lijkt dat misschien niet zo erg. “Ach, je hebt er nog negen.” Maar 
voor haar is het belangrijk. Misschien was het spaargeld. Misschien haar 
bruidsschat. Misschien alles wat ze had. 
 
Zoeken! 
Wat doet ze? Ze haalt haar schouders niet op. Ze zegt niet: “Jammer dan.” Nee. 
Ze steekt een lamp aan. In die Wjd waren huizen donker. Geen lichtknopje. Geen 
zaklamp op je telefoon. Ze pakt een lamp. Ze buigt zich. Ze veegt de vloer. 
Misschien onder het bed. Misschien onder de tafel.  Misschien moppert ze een 
beetje: “Waar bén je nou?” Stof vliegt op. Misschien niest ze. Maar ze stopt 
niet. Totdat…  PING! Daar ligt de munt. 

 
Feest om één munt 
En dan gebeurt er iets grappigs. Ze roept haar vriendinnen. “Kom kijken! Ik heb 
hem gevonden!” Dat is een beetje alsof je zegt: “Ik heb mijn sok eruggevonden! 
Kom allemaal!” Maar voor haar is het belangrijk. Ze is blij. Heel blij. 
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Wat bedoelt Jezus? 
Jezus vertelt dit verhaal samen met het verloren schaap en de verloren zoon. 
Waarom? Omdat mensen denken: “God houdt niet van zondaars.” Maar Jezus 
zegt: “God zoekt.” De munt is verloren. Let op: De munt zoekt niet zelf. Een 
munt kan niets doen. Hij ligt daar gewoon. Misschien onder het stof. 
Zo zijn wij ook. Door de zonde raken we verloren. Niet alleen een beetje de weg 
kwijt. Maar echt verloren. En wij kunnen onszelf niet redden. Net zoals een 
munt niet kan roepen: “Oehoe, hier ben ik!” 
 
 
Bekering en Genade 
Misschien denk je: “Ik ben te ver weg.” Of: “God ziet mij niet.” Maar luister. De 
vrouw steekt een lamp aan. Dat licht is als het licht van Christus. Hij komt in de 
duisternis. Hij zoekt. Bekering is niet dat jij eerst naar God klimt. Het begint 
vaak met ontdekt worden. 
Dat je merkt: “Ik lig onder het stof.” “Ik leef zonder God.” “Ik ben Hem kwijt.” En 
genade is dit: Dat God niet zegt: “Laat maar liggen.” Maar: “Ik zoek tot Ik je 
vind.” En als Hij je vindt… Dan is er vreugde in de hemel. Niet een beetje blij. 
Maar feest. Om één mens. Om jou en om mij. 
 
 
Een beetje humor 
Stel je voor: Je verliest je telefoon. Wat doe je? Je zoekt overal. Je draait het 
huis om. En als je hem vindt? “Oooooh gelukkig!” Zo kijkt God naar verloren 
mensen. Niet boos. Niet onverschillig. Maar zoekend. En blij als Hij hen vindt. 
 
 
Wat zegt dit over Jezus? 
Jezus is het Licht. Hij kwam naar deze wereld om te zoeken wat verloren is. Hij 
wacht niet passief. Hij beweegt. Hij zoekt. Hij betaalt zelfs de prijs om ons terug 
te brengen bij God. Dat kosPe Hem alles. Meer dan een munt. Zijn leven. Dat is 
genade. 
 
 
InteracTemoment 
Vraag: “Wie heeL wel eens iets heel belangrijks verloren?” Wat voelde je? En 
hoe voelde het toen je het terugvond? Zo is er vreugde bij God als iemand 
terugkomt. 
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Gespreksvragen 
• Waarom was die ene munt zo belangrijk? 
• Wat zegt het dat de vrouw blijL zoeken? 
• Wat betekent het dat wij soms ‘verloren’ zijn? 
• Kun je jezelf redden? Waarom wel of niet? 
• Wat is genade in dit verhaal? 
• Hoe voelt het dat God jou belangrijk vindt? 
• Wat betekent het dat er feest is in de hemel? 
 

 
Gebedspunten 
• Heer Jezus, dank U dat U ons zoekt. 
• Dank U dat wij waardevol zijn in Uw ogen. 
• Vergeef ons als wij onder het stof leven. 
• Breng ons terug naar U. 
• Dank U voor Uw licht in de duisternis. 
• Dank U voor de vreugde in de hemel. 
• Help ons om anderen te vertellen dat U zoekt. 
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7 - De BarmharTge Samaritaan: “Liefde stopt niet bij je eigen kring” 
Gebaseerd op de gelijkenis van Jezus in Evangelie van Lucas 10 

 

 
 

 
 
Jezus vertelt over een man op reis 
29 De wetsleraar wilde laten zien dat hij de wet beter kende dan Jezus. 

Daarom vroeg hij: ‘Wie is mijn medemens dan?’ 
30 Toen vertelde Jezus een verhaal. Hij zei: ‘Een man reisde van Jeruzalem 

naar Jericho. Maar onderweg werd hij door rovers overvallen. Ze pakten 
alles van hem af, ook zijn kleren. Ze sloegen hem halfdood, en lieten hem 
liggen. 

31 Toevallig kwam er een priester langs. Hij zag de man wel liggen, maar hij 
liep hem voorbij aan de overkant van de weg. 

 32 Toen er even later een hulppriester langskwam, gebeurde hetzelfde. Hij 
zag de man wel liggen, maar hij liep hem voorbij aan de overkant van de 
weg. 
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Een Samaritaan helpt de man 
33 Toen kwam er een vreemdeling langs, een Samaritaan. Hij zag de man 

liggen en kreeg medelijden.  
34 Daarom ging hij naar hem toe. Hij verzorgde de wonden van de man met 

olie en wijn. En hij deed er verband om. Toen zePe hij de man op zijn eigen 
ezel en bracht hem naar een herberg. Daar zorgde hij voor hem.  

35 De volgende dag gaf de Samaritaan geld aan de eigenaar van de herberg 
en zei: ‘Zorg goed voor de man. Als het je meer geld kost, krijg je dat van 
me op mijn terugreis.’’ 

36 Toen vroeg Jezus: ‘Wat denk je? Wie was de medemens van de man die 
overvallen werd? De priester, de hulppriester of de Samaritaan?’  

37 De wetsleraar antwoordde: ‘De Samaritaan, want die was goed voor de 
gewonde man.’ Toen zei Jezus: ‘Doe dan voortaan net zoals de 
Samaritaan.’ 

 
 
Vertelling 
Er komt een wetgeleerde naar Jezus. Dat is iemand die veel weet van de Bijbel. 
Hij stelt een vraag: “Wie is mijn naaste?” Eigenlijk vraagt hij: “Wie moet ik wél 
lievebben… en wie niet?” Misschien hoopte hij op een lijstje. Jezus geeL geen 
lijstje. Jezus vertelt hem een verhaal. 
 
De gevaarlijke weg 
Er loopt een man van Jeruzalem naar Jericho. Dat is een gevaarlijke weg. Smalle 
paden. Rotsen. Bochten.  En ja hoor… Rovers. Ze vallen hem aan. Ze slaan hem. 
Ze stelen alles. Ze laten hem halfdood achter. Daar ligt hij. Geen telefoon. Geen 
EHBO-post. Alleen stof en pijn. 
 
De eerste voorbijganger 
Er komt een priester langs. Dat is iemand die in de tempel werkt. Zeg maar de 
kerk. Hij ziet de man liggen. En… hij loopt door. Misschien dacht hij: “Ik heb 
haast.” “Straks ben ik te laat.” “Misschien is het een valstrik.” We weten het 
niet. Maar hij stopt in ieder geval niet. 
 
De tweede voorbijganger 
Dan komt een Leviet. Ook een godsdiensWge man. Hij kijkt. Misschien buigt hij 
zelfs even over het slachtoffer om te kijken. Maar dan loopt hij verder. 
Misschien dacht hij: “Wat erg.” En liep door. Meeleven op afstand. Zien maar 
niet bewogen. 
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En dan… een Samaritaan 

Nu komt de schok. Een 
Samaritaan. Joden en 
Samaritanen mochten elkaar 
niet. Ze vonden elkaar fout. 
Vreemd. Niet goed genoeg. En 
juist die man stopt. Hij krijgt 
medelijden. Dat is niet alleen 
een beetje zielig vinden. Dat is 
geraakt worden vanbinnen. 
Hij verbindt de wonden. Hij 
zet de man op zijn dier. Hij 
brengt hem naar een herberg. 
Hij betaalt. Hij zegt zelfs: “Als 
het meer kost, betaal ik dat 
later.” Dat is liefde. 
 

 
Wat bedoelt Jezus? 
Jezus draait de vraag om. Niet: “Wie is mijn naaste?” Maar: “Voor wie ben jij 
een naaste?” Liefde is niet alleen voor je vrienden. Niet alleen voor mensen die 
op jou lijken. Niet alleen voor mensen die aardig zijn. Liefde van God gaat 
verder.  
 
Bekering en Genade 
Misschien herkennen wij ons in de voorbijgangers. We zien nood. Maar we 
lopen door. We hebben haast. Of geen zin. Of zijn bang. Dat is eerlijk. Eigenlijk 
is dat een vorm van bekering: Toegeven: “Ik loop soms voorbij.” 
 
Maar dit verhaal gaat nog dieper. Uiteindelijk is Jezus Zelf de echte Samaritaan. 
En wij zijn die gewonde man. Door zonde liggen wij langs de weg. Halfdood. Wij 
kunnen onszelf niet redden. Godsdienst redt ons niet. Goede bedoelingen 
redden ons niet. Maar Jezus stopt. Hij buigt zich over ons. Hij verbindt onze 
wonden. Hij betaalt de prijs. Met Zijn eigen leven.  
Dat is genade. Wij worden eerst geholpen. En daarna mogen wij helpen. 
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Een beetje herkenning 
Soms denken we: “Als ik Wjd over heb, help ik wel.” Maar liefde wacht niet op 
perfecte planning. Liefde doet iets.  
 
Wat betekent dit voor ons? 
Bekering is niet alleen zeggen: “Sorry dat ik soms voorbij loop.” Het is je hart 
laten veranderen. Door de liefde van Christus. Als je ziet hoe Hij jou heeL 
geholpen… Dan verandert dat je. Dan wil je ook anders kijken. Niet: “Moet ik dit 
doen?” Maar: “Wie kan ik vandaag lievebben?” 
 
InteracTemoment 
Vraag: “Wie heeL wel eens gehad dat iemand jou hielp toen je dat niet 
verwachPe?” Hoe voelde dat? Zo voelt genade. En zo mogen wij ook zijn. 
 
 
Gespreksvragen 
• Waarom liepen de eerste twee mannen door? 
• Wat maakt de Samaritaan anders? 
• Wanneer loop jij soms voorbij? 
• Wat betekent het dat Jezus de echte Helper is? 
• Waarom is genade belangrijk voordat wij anderen helpen? 
• Wie zou jij deze week kunnen helpen? 
• Wat betekent het om een naaste te zijn? 
 

 
Gebedspunten 
• Heer Jezus, dank U dat U ons niet voorbij liep. 
• Dank U dat U onze wonden verbindt. 
• Vergeef ons als wij onverschillig zijn. 
• Geef ons een zacht hart. 
• Help ons om liefde te doen, niet alleen te praten. 
• Maak ons meer zoals U. 
• Dank U voor Uw grote genade. 
 

  



 30 

8 - De Onvruchtbare Vijgenboom: “Nog één jaar genade” 
Gebaseerd op de gelijkenis van Jezus in Evangelie van Lucas 13. 

 
 

 
 
 
Het voorbeeld van de vijgenboom 
6 Toen gaf Jezus dit voorbeeld: ‘Iemand heeL een vijgenboom in zijn tuin 

geplant. Elk jaar gaat hij kijken of er vijgen aan de boom ziPen. Maar hij 
vindt er nooit één.  

7 Daarom zegt hij tegen de tuinman: ‘Ik kom nu al drie jaar bij die boom 
kijken. Maar er ziPen nog steeds geen vijgen aan. Hak de boom maar om, 
want zo wordt de grond niet goed gebruikt.’ 

8 Maar de tuinman antwoordt: ‘Heer, laat de boom dit jaar nog staan. Ik zal 
er extra goed voor zorgen.  

9 Misschien zijn er dan volgend jaar vijgen. Als dat niet zo is, dan kunt u hem 
volgend jaar omhakken.’’ 
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Vertelling  
 
Jezus vertelt over een man die een vijgenboom heeL.  Die boom staat al drie 
jaar in zijn tuin. Drie jaar! En elk jaar komt de eigenaar kijken. Hij loopt naar de 
boom. Hij kijkt tussen de bladeren. Hij Wlt een tak op. En elk jaar zegt hij: “Nog 
steeds geen vijgen?” Alleen bladeren. Mooie bladeren. Grote bladeren. Maar 
geen vrucht. 

Een boom met praatjes 
Misschien zou die boom 
zeggen: “Kijk eens hoe 
groen ik ben!” “Kijk eens 
hoe groot mijn bladeren 
zijn!” Maar de eigenaar 
zoekt geen bladeren. Hij 
zoekt vrucht. Na drie jaar 
zegt hij: “Hak hem om. Hij 
gebruikt alleen maar 
grond.” 
Dat klinkt streng. Maar 
een boom hoort vrucht te 
dragen. Daar is hij voor 
bedoeld. 

 
En dan komt de tuinman 
De tuinman zegt: “Heer, laat hem nog één jaar staan.” Nog één jaar. “Ik zal de 
grond losmaken. Ik zal mest geven. Ik zal zorgen.” Dat is genade. De boom krijgt 
Wjd. Nog een kans. Niet omdat hij zo goed was. Maar omdat de tuinman voor 
hem pleit. 
 
Wat bedoelt Jezus? 
De vijgenboom lijkt op mensen die wel godsdiensWg lijken… maar geen vrucht 
dragen. Veel bladeren. Allemaal bla, bla, bla, Maar weinig verandering. Veel 
woorden. Maar weinig liefde. Dat is best wel confronterend. 
Want misschien herkennen we dat. We gaan naar de kerk. We luisteren. We 
knikken. Maar groeit er iets? Is er liefde? Vergeving? Geduld? 
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Bekering en Genade 
Bekering is eerlijk zeggen: “Heer… ik heb veel bladeren. Maar weinig vrucht.” 
Misschien praat ik over geloof. Maar leef ik het niet. Misschien hoor ik veel. 
Maar verander ik weinig. Dat is geen fijne ontdekking. Maar kijk naar de 
tuinman. In deze gelijkenis lijkt de tuinman op Jezus. 
Hij pleit. Hij zegt: “Geef hem nog Wjd.” Dat is genade. Jezus bidt voor ons. Hij 
werkt aan ons hart. Hij spit de grond om. En spiPen doet soms pijn. Dat is als 
God ons aanspreekt. Of ons corrigeert. Of ons wakker schudt. Maar dat is 
liefde. Hij wil vruchten zien. Niet om ons te straffen. Maar omdat de vruchten 
het leven voorstellen.  
Wat is dat eigenlijk de vrucht? De vrucht is niet perfect zijn. De vrucht is: meer 
op Jezus gaan lijken. Meer liefde. Meer geduld. Meer eerlijkheid. Meer 
avankelijkheid van Hem. En dat groeit alleen als de wortels diepgaan. 
 
 
Een beetje herkenning 
Soms lijken wij op een kamerplant. We zien er goed uit op zondag. Maar door 
de week krijgen we weinig water. Dan groeien er veel “blaadjes”… maar weinig 
echte verandering. God zoekt geen show. Hij zoekt hart 
 
 
Ernst en hoop 
Deze gelijkenis is serieus. Want er komt een moment dat de Wjd voorbij is. Maar 
vandaag is er nog Wjd. Vandaag is er nog genade. Vandaag zegt Jezus: “Laat Mij 
aan je werken.” Bekering is je hart openen. Genade is dat Hij niet opgeeL. Nog 
één jaar. Nog één kans. Dat is geen dreiging. Dat is liefdevolle waarschuwing. 
 
 
InteracTemoment 
Vraag: “Wat heb je nodig om een plant te laten groeien?” Water? Zon? Goede 
grond? Zo hebben wij ook zorg nodig. En wie zorgt er voor ons? Jezus. 
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Gespreksvragen 
• Waarom was de eigenaar teleurgesteld? 
• Wat zijn ‘bladeren’ in ons leven? 
• Wat is echte vrucht? 
• Vind jij het moeilijk om te veranderen? 
• Wat betekent het dat Jezus voor ons pleit? 
• Hoe werkt God soms in ons leven om ons te laten groeien? 
• Wat zou in jouw leven meer vrucht mogen krijgen? 
 
Gebedspunten 
• Heer Jezus, dank U dat U voor ons pleit. 
• Vergeef ons als wij veel bladeren hebben maar weinig vrucht. 
• Werk in ons hart. 
• Geef ons Wjd en geduld. 
• Maak ons meer zoals U. 
• Help ons om Uw correcWe te aanvaarden. 
• Dank U dat vandaag nog genadeWjd is. 
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9 - De Grote Bruilo[ - “Iedereen is uitgenodigd… maar kom je ook?” 
Gebaseerd op de gelijkenis van Jezus in Evangelie van MaPeüs 22. 

 

 
 
 
Het voorbeeld van het feest 
1-2 Jezus gaf nog een voorbeeld om uitleg te geven over Gods nieuwe wereld. 

Hij zei: ‘Een koning geeL een groot feest, omdat zijn zoon gaat trouwen. 
3 Hij geeL zijn knechten de opdracht om de gasten voor het feest op te 

halen. Maar de gasten willen niet komen. 
4 Dan stuurt de koning andere knechten naar de gasten, met de boodschap: 

‘Luister, de maalWjd staat klaar. De koeien en sWeren zijn geslacht en alles 
is klaar. Kom naar het feest!’  

5 Maar de gasten luisteren niet. Ze gaan andere dingen doen. Sommigen 
gaan naar hun land om te werken. Anderen gaan naar hun winkel.  

6 En weer anderen grijpen de knechten van de koning. Ze slaan hen en 
vermoorden hen. 

7 Dan wordt de koning erg kwaad. Hij stuurt zijn soldaten om de 
moordenaars te doden en hun stad in brand te steken. 
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8 Daarna zegt de koning tegen zijn knechten: ‘Alles is klaar voor het feest. 
Maar de gasten zijn het niet waard om te komen!  

9 Ga daarom nu het land in, en nodig iedereen uit die je tegenkomt.’ 
10 De knechten gaan het land in. Ze nemen iedereen mee die ze tegenkomen. 

Goede mensen en slechte mensen door elkaar. Zo komen er veel gasten op 
het feest.  

 
De gast die niet welkom is 
11 De koning komt bij de gasten kijken. Hij ziet een man die geen feestelijke 

kleren draagt.  
12 De koning zegt: ‘Zeg vriend, hoe kun je hier komen zonder feestelijke 

kleren?’ De man weet niet wat hij moet zeggen.  
13 Dan zegt de koning tegen zijn dienaren: ‘Bind hem vast aan zijn handen en 

voeten, en gooi hem naar buiten. Breng hem ver weg, naar de donkerste 
plaats, waar iedereen huilt van ellende en spijt.’’ 

14 Toen zei Jezus: ‘Zo zal het ook zijn met de nieuwe wereld. Daar zijn veel 
mensen voor uitgenodigd. Maar er zijn weinig mensen die er echt bij 
horen.’ 

 
 
Vertelling 
 
Stel je voor… Een koning organiseert een bruiloLsfeest voor zijn zoon. Geen 
klein feestje. Geen koffie met één koekje. Maar een groot feest. Eten. Muziek. 
Vreugde. Alles is klaar. De tafels staan gedekt. Het vlees is bereid. De lampen 
branden. En dan stuurt de koning zijn knechten om te zeggen: “Kom! Alles is 
klaar!” 
 
De eerste reacTe 
Maar de mensen die uitgenodigd waren… komen niet. De één zegt: “Ik moet 
naar mijn akker.” De ander zegt: “Ik heb een nieuwe zaak.” Eigenlijk zeggen ze: 
“Geen Wjd.” Dat is vreemd. Wie zegt nou nee tegen een koninklijk feest? Het is 
alsof je wordt uitgenodigd voor het mooiste diner van je leven… en je zegt: 
“Sorry, ik moet mijn broek strijken.” 
 
De koning reageert. De koning is verdrieWg. En boos Niet omdat zijn ego 
gekwetst is. Maar omdat zijn uitnodiging voor het feest van zijn zoon wordt 
afgewezen. En dan zegt hij: “Ga de straten op. Nodig iedereen uit.” Armen. 
Blinden. Mensen die normaal nooit worden uitgenodigd. En de zaal wordt vol. 
Dat is bijzonder. 
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Wat bedoelt Jezus? 
Het feest is een beeld van Gods Koninkrijk. De koning is God de Vader. De zoon 
is Jezus. En de uitnodiging is het evangelie. “Kom.” Niet: “Werk eerst hard 
genoeg.” Niet: “Word eerst perfect.” Maar: “Kom.” En toch… zeggen mensen 
nee. Te druk. Te trots. Te weinig interesse. 
 
Bekering en Genade 
Bekering is: De uitnodiging serieus nemen. Niet zeggen: “Later.” Maar: “Ja, ik 
kom.” Misschien herken je uitstel. “Ik denk er nog wel eens over na.” “Ik ben er 
nog niet aan toe.” Maar de koning nodigt vandaag uit. Genade is dit: Dat ook 
mensen die het niet verdienen worden uitgenodigd. Mensen van de straat. 
Mensen met een verleden. Mensen die niet belangrijk lijken. Dat zijn wij. Wij 
stonden niet op de gastenlijst omdat wij zo goed waren. Wij staan erop omdat 
God genadig is. 
 

Het bruilo[skleed 
In dit verhaal zit ook iets ernsWgs. Er is iemand zonder bruiloLskleed. Dat 
betekent: Hij wilde wel het feest… maar niet wat de koning gaf. Het kleed staat 
voor gerechWgheid. Voor wat God ons geeL in Christus. Wij kunnen niet in onze 
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eigen kleren — onze eigen goede werken — voor God verschijnen. We hebben 
het kleed van Jezus nodig. Zijn vergeving. Zijn rechtvaardigheid. Dat is genade. 
 
Een beetje herkenning 
Stel je voor: Je krijgt een uitnodiging. Met jouw naam erop. En je laat hem 
liggen. Dat zou toch jammer zijn? Zo spreekt Jezus vandaag. Hij nodigt jou en 
mij uit. 
 
Ernst en vreugde 
Dit verhaal is blij. Er is een feest. God wil vreugde Maar het is ook ernsWg. Je 
kunt de uitnodiging weigeren. Bekering is: Niet langer weigeren. Genade is: Dat 
de deur nog open staat. Vandaag  
 
InteracTemoment 
Vraag: “Wie houdt er van feest?” Wat hoort bij een feest? Eten? Samen zijn? 
Blij zijn? Zo is Gods Koninkrijk. Maar je moet wel komen. 
 

 
Gespreksvragen 
• Waarom wilden de eerste mensen niet komen? 
• Wat zijn excuses die mensen vandaag gebruiken? 
• Wat betekent het dat ook ‘gewone’ mensen worden uitgenodigd? 
• Wat is het bruiloLskleed? 
• Waarom hebben wij Jezus nodig om bij God te horen? 
• Heb jij de uitnodiging al aangenomen? 
• Wat betekent het om vandaag “ja” te zeggen? 
 

 
Gebedspunten 
• Vader, dank U voor Uw uitnodiging. 
• Dank U dat wij welkom zijn door Jezus. 
• Vergeef ons als wij uitstellen. 
• Help ons om “ja” te zeggen. 
• Dank U voor het kleed van gerechWgheid. 
• Vul ons met vreugde over Uw Koninkrijk. 
• Help ons om anderen ook uit te nodigen. 
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10 -	De Wijze en Dwaze Meisjes: “Ben je klaar als Hij komt?” 
Gebaseerd op de gelijkenis van Jezus in Evangelie van MaPheüs 25. 

 
 

 
 

   
 
 
Het voorbeeld van de Ten meisjes 
1 Jezus zei: ‘Dit voorbeeld leert je iets over Gods nieuwe wereld. Tien 

meisjes gaan op weg naar een bruiloL. Ze moeten wachten op de 
bruidegom. Ze hebben allemaal een lamp meegenomen.  

2 Vijf meisjes zijn dom.  
3 Ze hebben wel een lamp bij zich, maar geen olie om de lamp te laten 

branden.  
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4 De vijf andere meisjes zijn verstandig. Zij hebben een lamp bij zich en ook 
olie om de lamp te laten branden.  

5 Het wachten op de bruidegom duurt lang. De meisjes worden moe en 
vallen in slaap. 

6 Midden in de nacht wordt er geroepen: ‘Daar komt de bruidegom! 
Vooruit, ga naar hem toe!’  

7 De meisjes worden wakker en doen hun lampen aan.  
8 Dan zeggen de domme meisjes tegen de verstandige meisjes: ‘Mogen wij 

wat van jullie olie gebruiken? Onze lampen willen niet branden.’  
9 Maar de verstandige meisjes zeggen: ‘Nee, we hebben alleen genoeg voor 

onszelf. Ga maar ergens olie kopen voor je lampen.’ 
10 De vijf meisjes gaan op weg om olie te kopen. Intussen komt de 

bruidegom. De vijf meisjes die klaarstaan, gaan met hem mee. Zij mogen 
naar binnen op het feest. Daarna gaat de deur dicht. 

11 Later komen ook de andere meisjes. Ze zeggen: ‘Heer, heer, laat ons toch 
binnen!’  

12 Maar de bruidegom antwoordt: ‘Luister goed naar mijn woorden: Ik ken 
jullie niet.’’ 

13 Toen zei Jezus: ‘Blijf dus alWjd goed oplePen. Want jullie weten niet 
wanneer de Heer zal komen. 

 
 

 
Vertelling 
Jezus vertelt over Wen meisjes. Ze wachten op een bruiloL. Ze hebben allemaal 
een lamp. Want het feest begint ’s avonds. En zonder lamp zie je niets. Vijf van 
hen zijn wijs. Vijf zijn dwaas. Dat hoor je al… dat gaat spannend worden. 
 
 
De voorbereidingen 
Alle Wen hebben een lamp. Maar vijf nemen extra olie mee. De andere vijf 
denken: “Ach, dat komt wel.” Misschien zeiden ze: “Hij komt vast snel.” “Zo lang 
duurt dat niet.” “Waarom zoveel moeite?” Dat klinkt herkenbaar. 
 
 
Het wachten duurt lang 
De bruidegom blijL weg. Het wordt later. En later. Alle Wen vallen in slaap. Dat is 
belangrijk. Ze slapen allemaal. Dus het verschil zit niet in wakker blijven. Het 
verschil zit in voorbereiding.  
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Midden in de nacht 
Opeens klinkt er een roep: “De bruidegom komt!” Iedereen schrikt wakker. 
Lamp aan! Maar… probleem. Vijf lampen flakkeren. Geen olie meer. Ze zeggen 
tegen de anderen: “Geef ons wat van jullie olie!” Maar olie kun je niet zomaar 
delen als je er zelf maar net genoeg van hebt. Ze moeten olie gaan kopen. En 
terwijl ze weg zijn… komt de bruidegom. De deur gaat dicht. En als ze later 
aankloppen… blijL de deur dicht.  Dat is een ernsWg moment. 
 
 
Wat bedoelt Jezus? 
De bruidegom is Jezus. 
Hij zal terugkomen. Dat is 
geen sprookje. Dat is 
beloLe. Wij leven in de 
Wjd van wachten. Soms 
lijkt het lang te duren. 
Soms denken mensen: 
“Hij komt toch niet.” 
Maar Hij komt. De vraag 
is: Ben je er klaar voor? 
 

 
Bekering en Genade 
De dwaze meisjes hadden wel lampen. Ze hoorden erbij. Maar ze waren niet 
voorbereid. Dat is een waarschuwing. Je kunt dichtbij geloof leven. Je kunt naar 
de kerk gaan. Je kunt de verhalen kennen. Maar zonder echte relaWe met 
Christus is er geen olie. Wat is die olie dan? 
Dat is niet een goede daad. Niet een mooi praatje. Het is een hart dat bij Jezus 
hoort. Bekering is vandaag zeggen: “Heer, ik wil niet alleen een lamp. Ik wil U.” 
Genade is dat de uitnodiging nu nog klinkt. De deur is vandaag nog open. Maar 
Jezus waarschuwt: Stel het niet uit. 
 

 
Een beetje herkenning 
Soms bereiden wij ons goed voor. Als je op vakanWe gaat, neem je toch ook je 
koffer mee? Stel je voor dat je zegt: “Ik pak morgen wel in.” En de taxi staat al 
voor de deur. Zo zegt Jezus: Leef voorbereid. Niet in angst. Maar in verwachWng. 
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Ernst en hoop 
Dit verhaal is serieus. De deur ging dicht. Maar vandaag is de deur nog open. 
Jezus zegt niet: “Raad maar wanneer Ik kom.” Hij zegt: “Blijf dicht bij Mij.” Als je 
bij Hem hoort, hoef je niet bang te zijn. Dan is Zijn komst geen schrikmoment. 
Maar vreugde. Zoals een bruiloL hoort te zijn. 
 
 
InteracTemoment 
Vraag: “Wie heeL wel eens iets belangrijks vergeten mee te nemen?” Wat 
voelde je? Zo laat Jezus zien: Voorbereiding is belangrijk. 
 

 
Gespreksvragen 
• Wat was het verschil tussen de wijze en dwaze meisjes? 
• Waarom is voorbereiding belangrijk? 
• Wat betekent het om klaar te zijn voor Jezus? 
• Kun je geloof van iemand anders lenen? Waarom niet? 
• Wat is echte bekering? 
• Wat geeL jou zekerheid dat je bij Hem hoort? 
• Leef jij in verwachWng van Zijn komst? 
 

 
Gebedspunten 
• Heer Jezus, dank U dat U terugkomt. 
• Help ons om klaar te zijn. 
• Vergeef ons als wij uitstellen. 
• Geef ons een echt hart voor U. 
• Dank U dat de deur vandaag nog open is. 
• Help ons om dicht bij U te blijven. 
• Vul ons met verlangen naar Uw komst. 
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11 - De Farizeeër en de Tollenaar “Wie gaat rechtvaardig naar huis?” 
Gebaseerd op de gelijkenis van Jezus in Evangelie van Lucas 18. 

 
 

 
 

 
De farizeeër en de tollenaar 
9 Jezus gaf nog een voorbeeld. Dat was bedoeld voor mensen die zichzelf 

beter vinden dan anderen.  
10 Jezus zei: ‘Een farizeeër en een tollenaar gingen naar de tempel om te 

bidden.  
11 De farizeeër stond trots rechtop. En hij begon te bidden: ‘God, ik dank u 

dat ik niet ben zoals de andere mensen. Want die zijn oneerlijk, ze stelen 
en ze gaan vreemd. En ik dank u dat ik niet ben zoals die tollenaar daar.  

12 Ik betaal belasWng aan de tempel over al mijn bezit. En ik vast twee keer 
per week om u te eren.’  
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13 Intussen stond de tollenaar helemaal achter in de tempel. Hij durfde zelfs 
niet omhoog te kijken. Hij huilde en zei: ‘God, ik ben een slecht mens. Heb 
medelijden met mij.’ 

14 Luister naar mijn woorden: Toen de twee mannen naar huis gingen, was 
de tollenaar bevrijd van zijn schuld. Maar de farizeeër niet. Want God zal 
iedereen die zichzelf geweldig vindt, onbelangrijk maken. En juist mensen 
die zichzelf niets waard vinden, die zal God belangrijk maken.’ 

 
 
Vertelling 
Jezus vertelt dit verhaal tegen mensen die dachten dat ze zelf heel goed waren. 
Mensen die vertrouwden op hun eigen netjes-leven. Hij zegt: “Twee mannen 
gingen naar de tempel om te bidden.” Twee mannen. Twee gebeden. Twee 
harten. 
 
 
De Farizeeër 
De eerste man is een Farizeeër. Dat is iemand die de Bijbel heel goed kent. Hij 
bidt hardop. Misschien staat hij vooraan. Hij zegt: “God, ik dank U dat ik niet 
ben zoals andere mensen.” Dat begint al spannend. Hij gaat verder: “Ik steel 
niet. Ik doe geen kwaad. Ik vast twee keer per week. Ik geef Wenden.” Dat klinkt 
indrukwekkend. Maar luister goed… Hij bidt eigenlijk niet tot God. Hij vertelt 
God hoe goed hij is. Misschien had hij bijna een spiegel nodig om zichzelf te 
bewonderen. 
 
 
De Tollenaar 
Dan is er een tollenaar. Dat is een belasWnginner. In die Wjd waren dat geen 
populaire mensen. Ze werkten voor de Romeinen. En vroegen vaak te veel geld. 
Deze man durL niet eens vooraan te staan. Hij blijL achterin. Hij kijkt niet 
omhoog. Hij slaat op zijn borst. En zegt: “O God, wees mij zondaar genadig.” Dat 
is alles. Geen lijstje met goede daden. Geen vergelijking met anderen. Alleen: 
“Ik ben fout. Heb genade.” 
 
 
Wat zegt Jezus? 
Nu komt de verrassing. Jezus zegt: “Deze man — de tollenaar — ging 
rechtvaardig naar huis.” Niet de Farizeeër. Dat schokt de mensen. Want zij 
dachten: De nePe man wint. Maar Jezus kijkt naar het hart. 
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Bekering en Genade 
De Farizeeër had veel goede dingen gedaan. Maar hij vertrouwde op zichzelf. 
Hij dacht dat God hem iets schuldig was. Dat is gevaarlijk. Want niemand kan 
zichzelf redden  De tollenaar deed iets anders. Hij erkende zijn zonde. Dat is 
bekering. Niet mooier maken dan het is. Niet vergelijken. Niet zeggen: “Maar ik 
ben beter dan die.”  
Gewoon: “Heer, ik heb U nodig.” En genade is dit: Dat God hem rechtvaardig 
verklaart. Dat betekent: God zegt: “Vrijgesproken.” Niet omdat hij zo goed was. 
Maar omdat hij zijn vertrouwen niet op zichzelf zePe. Uiteindelijk is het Jezus 
die zondaars rechtvaardig maakt. Door Zijn kruis. Door Zijn offer. Niet door onze 
prestaWes. 
 
 
Een beetje herkenning 
Soms lijken wij op de 
Farizeeër. We denken: 
“Ik doe toch mijn 
best?” “Ik ben niet zo 
slecht als anderen.” 
Maar het evangelie 
zegt: Het gaat niet om 
vergelijken. Het gaat 
om buigen. En soms 
lijken wij op de 
tollenaar. We voelen 
ons schuldig. Klein. En 
dan zegt Jezus: Juist 
voor zulke mensen ben 
Ik gekomen. 
 
 
Ernst en Troost 
Dit verhaal is bevrijdend. Want het betekent: Je hoeL jezelf niet groot te 
maken. Je hoeL niet te bewijzen dat je goed genoeg bent. Je mag klein worden. 
En wie klein wordt voor God, wordt groot in genade. “Wie zichzelf verhoogt, zal 
vernederd worden. Wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.” 
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InteracTemoment 
Vraag: “Heb je wel eens iemand horen opscheppen?” Hoe voelde dat? En heb 
je wel eens iemand horen zeggen: “Sorry, ik zat fout”? Wat raakt je meer? Zo 
kijkt God ook. 
 
 
 
Gespreksvragen 
• Wat is het verschil tussen de twee gebeden? 
• Waarom was het gebed van de Farizeeër niet goed? 
• Wat betekent het woord ‘genade’? 
• Vind jij het moeilijk om toe te geven dat je fout zit? 
• Waarom kunnen wij onszelf niet redden? 
• Wat betekent het dat Jezus zondaars rechtvaardigt? 
• Met wie lijk jij het meest op? 
 

 

 
Gebedspunten 
• Heer, bewaar ons voor trots. 
• Vergeef ons als wij onszelf beter vinden dan anderen. 
• Leer ons eerlijk te zijn over onze zonden. 
• Dank U dat genade groter is dan onze fouten. 
• Dank U dat wij niet hoeven te presteren voor U. 
• Help ons om nederig te leven. 
• Dank U voor Jezus, onze Redder. 
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12 - De OnbarmharTge Dienstknecht: “Een schuld van miljoenen… en toch 
geen genade?” Gebaseerd op de gelijkenis van Jezus in MaPeüs 18 

 

 
 

 
 
21 Petrus kwam bij Jezus en zei: ‘Heer, als een andere gelovige mij slecht 

behandelt, dan moet ik hem vergeven. Maar hoe vaak? Wel zeven keer?’  
22 Jezus zei: ‘Nee, niet zeven keer, maar zevenWg maal zeven keer.  
23 Luister, ik zal een voorbeeld geven over Gods nieuwe wereld. Een koning 

wil dat zijn dienaren al hun schulden aan hem terugbetalen.  
24 Eén voor één laat hij de dienaren bij zich komen. Er wordt ook een man bij 

de koning gebracht die hem vele miljoenen schuldig is.  
25 De man kan niets terugbetalen. De koning zegt: ‘Verkoop die man, samen 

met zijn vrouw, zijn kinderen en al zijn beziungen. Dan krijg ik nog iets 
terug.’ 
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26 Maar de dienaar knielt voor de koning. Diep gebogen blijL hij liggen en 
zegt: ‘Heb alstublieL geduld met mij. Ik zal u later alles terugbetalen.’  

27 De koning krijgt medelijden met de man. Hij zegt: ‘Ik laat je gaan. Je hoeL 
dat geld niet meer terug te betalen.’ 

28 Als de man naar buiten gaat, ziet hij een andere dienaar van de koning. Die 
ander is hem nog een paar duizend schuldig. Hij grijpt hem bij zijn keel en 
zegt: ‘Nu betalen!’  

29 De andere dienaar knielt voor hem en zegt: ‘Heb alsjeblieL geduld met 
mij. Ik zal je later terugbetalen.’  

30 Maar de man zegt: ‘Geen sprake van.’ En hij laat de ander opsluiten in de 
gevangenis, totdat die zijn schuld terugbetaald heeL. 

31 Andere dienaren van de koning hebben gezien wat er gebeurd is. Ze zijn 
erg verdrieWg. Ze vertellen alles aan de koning.  

32 Dan roept de koning die man weer bij zich en zegt: ‘Jij bent een slechte 
dienaar! Je vroeg mij om geduld met je te hebben. En ik zei dat je het geld 
niet terug hoefde te betalen.  

33 Ik had medelijden met jou. En jij had ook medelijden moeten hebben met 
die andere dienaar.’ 

34 De koning is woedend. Hij laat de man meenemen door de bewakers van 
de gevangenis. Die zullen hem pijn laten lijden, totdat hij zijn schuld heeL 
terugbetaald.’ 

35 Jezus zei: ‘Zo is het ook met mijn hemelse Vader. Hij wil dat je de andere 
gelovigen van harte vergeeL. Anders zal hij je straffen.’ 

 
.Vertelling 
Petrus stelt een vraag aan Jezus: “Heer, hoe vaak moet ik iemand vergeven? 
Tot zeven keer?” Dat klinkt al heel netjes. Zeven keer is best veel. Maar Jezus 
zegt: “Niet zeven keer. Maar zevenWg maal zeven keer.” Met andere woorden: 
Blijf vergeven. En dan vertelt Hij een verhaal. 
 
De enorme schuld 
Er is een koning. Hij wil de boeken nakijken. Eén knecht wordt bij hem gebracht. 
En die knecht heeL een enorme schuld. Zó groot dat het niet in een klein 
noWWeboekje past. Het is miljoenen. Onmogelijk om terug te betalen. Zelfs niet 
als hij honderd jaar werkt. De koning zegt: “Betaal wat je schuldig bent.” De 
knecht valt op zijn knieën. “Heer, heb geduld! Ik zal alles terugbetalen!” Dat is 
eigenlijk onmogelijk. Maar hij smeekt. En dan gebeurt er iets ongelooflijks. De 
koning krijgt medelijden. En scheldt de hele schuld zelfs kwijt. Alles. Weg. Geen 
betalingsregeling. Geen kleine lePertjes. Volledig vergeven.  
Dat is genade. 
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En dan… 
Diezelfde knecht loopt naar buiten. En hij ziet een andere knecht. Die hem een 
veel kleiner bedrag schuldig is. Niet miljoenen. Maar iets kleins. Misschien het 
loon van een paar dagen. Hij grijpt hem bij de keel. “Betaal wat je schuldig 
bent!” De man valt neer. “Heb geduld! Ik zal het terugbetalen!” Precies dezelfde 
woorden. Maar nu… Geen medelijden. Geen genade.  Hij laat hem in de 
gevangenis gooien. 

De koning hoort het 
Andere knechten zien dit. 
Ze zijn verdrieWg. Ze 
vertellen het aan de koning. 
De koning roept de eerste 
knecht terug. “Jij slechte 
knecht! Ik heb jou alles 
vergeven. Had jij dan geen 
medelijden moeten 
hebben?” En de koning 
wordt boos. 
 
Wat bedoelt Jezus? 
Dit verhaal gaat over 
vergeving. Onze schuld bij 
God is enorm. Groter dan 
wij beseffen. Niet een paar 

foutjes. Maar een leven vol zonde. En toch… In Christus scheldt God de schuld 
kwijt. Volledig. Dat kosPe Jezus Zijn leven. Dat is genade. 
 
Bekering en Genade 
Bekering is beseffen: “Ik heb een grote schuld.” Niet vergelijken met anderen. 
Niet zeggen: “Die ander is erger.” Maar eerlijk worden. Genade is: Dat God zegt: 
“Betaald.” Door Jezus. 
Maar hier komt de spiegel. Als wij genade ontvangen… maar geen genade 
geven… dan klopt er iets niet. Vergeving verdienen wij niet. En toch ontvangen 
wij het. Dan kunnen wij niet hard blijven voor anderen. Dat betekent niet dat 
pijn niet echt is. Of dat onrecht goed is. Maar het betekent: Wij leven vanuit 
ontvangen genade. 
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Een beetje herkenning 
Soms zijn wij heel blij dat God ons vergeeL. Maar bij anderen denken we: “Ja 
maar… hij heeL het wéér gedaan.” Dan lijken wij op die knecht. Met een 
vergeten verleden. 
 
Ernst en Hoop 
Dit verhaal is ernsWg. Een hard hart is gevaarlijk. Maar het is ook bevrijdend. Als 
je beseL hoeveel jou is vergeven… dan verandert dat je hart. Vergeven wordt 
dan geen zware plicht. Maar een antwoord op genade. Wij vergeven niet om 
gered te worden. Wij vergeven omdat wij gered zijn. 
 
InteracTemoment 
Vraag: “Is het makkelijk of moeilijk om iemand te vergeven?” Waarom is het 
soms zo moeilijk? En hoe helpt het om te weten dat God jou alles heeL 
vergeven? 
 

 
Gespreksvragen 
• Hoe groot was de schuld van de eerste knecht? 
• Wat deed de koning? 
• Wat deed de knecht daarna? 
• Waarom is dat zo schokkend? 
• Wat betekent het dat onze schuld bij God groot is? 
• Hoe verandert ontvangen genade ons hart? 
• Is er iemand die jij moet vergeven? 
 

 
Gebedspunten 
• Vader, dank U dat U onze schuld vergeeL. 
• Dank U voor het offer van Jezus. 
• Vergeef ons als wij hard zijn voor anderen. 
• Help ons om te vergeven zoals U ons vergeeL. 
• Genees onze pijn. 
• Maak ons hart zacht. 
• Laat Uw genade door ons heen stromen. 
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13 - De Arbeiders in de Wijngaard: “Genade is niet eerlijk… gelukkig maar!” 
Gebaseerd op de gelijkenis van Jezus in Evangelie van MaPheüs 20 

 

 
 

 
Het voorbeeld van de arbeiders 
1 Jezus zei: ‘Dit voorbeeld leert je iets over Gods nieuwe wereld. Er is een 

man die een wijngaard heeL. Vroeg in de ochtend gaat hij op weg. Hij 
zoekt arbeiders om in zijn wijngaard te werken.  

2 Hij spreekt een bedrag met hen af: het normale loon voor een dag werken. 
En hij stuurt ze naar zijn wijngaard. 

3 Later die ochtend gaat de eigenaar van de wijngaard weer op weg. Hij ziet 
mannen op straat die nog geen werk hebben.  

4 Hij zegt tegen hen: ‘Ga maar in mijn wijngaard werken. Ik zal jullie een 
eerlijk loon geven.’  

5 De mannen gaan aan het werk. Om twaalf uur en om drie uur ’s middags 
gaat de man opnieuw op weg. Weer stuurt hij de mannen die hij 
tegenkomt, naar zijn wijngaard. 
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6 Als de dag bijna om is, gaat de man nog één keer op weg. Weer ziet hij 
mannen op straat staan. Hij vraagt: ‘Waarom staan jullie hier de hele dag 
zonder werk?’  

7 De mannen antwoorden: ‘Niemand heeL ons vandaag werk gegeven.’ Dan 
zegt de man: ‘Ga maar in mijn wijngaard werken.’  

 
De arbeiders krijgen hun geld 
8 Als het avond is, zegt de eigenaar van de wijngaard tegen de man die zijn 

zaken regelt: ‘Roep alle arbeiders en geef ze hun loon. Betaal eerst de 
mannen die het laatst gekomen zijn. En als laatste de mannen die het eerst 
kwamen.’ 

9 De mannen die maar kort gewerkt hebben, zijn dus het eerst aan de beurt. 
Zij krijgen het normale loon voor een dag werken.  

10 De mannen die de hele dag gewerkt hebben, zijn het laatst aan de beurt. 
Zij denken: Wij zullen dan wel meer krijgen. Maar ook zij krijgen het 
normale loon voor een dag werken.  

11-12Met het geld in hun hand komen ze bij de eigenaar van de wijngaard. Ze 
zeggen: ‘Het is niet eerlijk! Die anderen hebben maar één uur gewerkt. Wij 
hebben de hele dag hard gewerkt in de hete zon. En nu krijgen zij evenveel 
als wij!’ 

13 De eigenaar zegt tegen één van die mannen: ‘Beste vriend, ik heb jullie 
niet oneerlijk behandeld. We hadden toch het normale loon afgesproken?  

14 Ga rusWg naar huis met je geld. Ik wilde de mannen die het laatst kwamen, 
net zo veel geven als jullie.  

15 Het is mijn geld. Ik mag ermee doen wat ik wil. Waarom zijn jullie jaloers 
als ik anderen goed behandel?’ 

16 Zo zal het gaan in de nieuwe wereld. Mensen die nu het laatst komen, 
zullen dan vooropgaan. En mensen die nu het eerst komen, komen dan 
achteraan.’ 

 
 
Vertelling 
Jezus vertelt over een landeigenaar. Hij heeL een wijngaard. En vroeg in de 
ochtend gaat hij naar het marktplein. Daar staan mannen te wachten op werk. 
Hij zegt: “Ga in mijn wijngaard werken. Je krijgt een dagloon.” Dat is eerlijk. Ze 
gaan aan het werk.  
 
Later op de dag 
Om negen uur gaat hij weer naar het plein. Daar staan nog mensen. “Waarom 
staan jullie hier?” “Niemand heeL ons gevraagd.” “Ga ook maar werken.” En hij 
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gaat nóg een keer.  Om twaalf uur. Om drie uur. En zelfs om vijf uur. Dat is bijna 
het einde van de werkdag! En toch zegt hij: “Ga maar.” Misschien dachten de 
vroege werkers: “Mooi. Dan krijgen wij straks extra veel.” 
 
Loon uitbetalen 
Aan het eind van de dag zegt de eigenaar: “Betaal de arbeiders.” En hij begint 
bij de mensen die maar één uur gewerkt hebben. Ze krijgen… een heel dagloon. 
Dat is verrassend. De mensen die de hele dag gewerkt hebben, denken: “Wacht 
maar. Dan krijgen wij nóg meer.” Maar ze krijgen precies hetzelfde. Een 
dagloon. En dan worden ze boos. “Dat is niet eerlijk!” De eigenaar antwoordt 
Hij zegt: “Vriend, ik doe je geen onrecht. We hadden een afspraak. Mag ik niet 
goed zijn voor wie ik wil?” En dan zegt Jezus: “Zo zullen de laatsten de eersten 
zijn, en de eersten de laatsten.” 
 

Wat bedoelt Jezus? 
Dit gaat over het Koninkrijk 
van God. Over redding. 
Over genade. Sommige 
mensen komen al jong tot 
geloof. Sommigen pas later 
in hun leven. Sommigen 
misschien pas vlak voor 
hun dood. En toch… De 
redding is dezelfde. Eeuwig 
leven. Vergeving. Kind van 
God zijn. Niet verdiend. 
Maar gegeven. 
 
 

 
Bekering en Genade 
De arbeiders van het eerste uur dachten in termen van verdienen.  “Ik heb 
meer gedaan.” Maar het Koninkrijk werkt niet op basis van loon naar werken. 
Het werkt op genade. Bekering is stoppen met rekenen. Stoppen met 
vergelijken. En zeggen: “Heer, alles wat ik krijg, is genade.” Misschien denk jij: 
“Ik ben te laat.” Of: “Ik heb te veel fouten gemaakt.” Maar luister: Zelfs wie op 
het laatste uur komt, wordt volledig aangenomen. Dat is geen oneerlijkheid. 
Dat is goedheid. En eerlijk gezegd… Wij willen allemaal genade voor onszelf. 
Maar we vinden het moeilijk als anderen hetzelfde krijgen. 
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Een beetje herkenning 
Stel je voor: Je staat al lang in de rij bij de bakker. Maar je krijgt dan ook een 
graWs taart. Maar iemand die net binnenkomt krijgt ook een graWs taart. Dan 
denk je misschien: “Hé!” Zo voelen de vroege arbeiders zich. Maar Gods 
genade is geen taart die opraakt. Er is genoeg voor iedereen. 
 
Ernst en Troost 
Dit verhaal corrigeert trots. Maar het troost ook. Want het betekent: Je hoeL 
geen punten te sparen bij God. Je hoeL niet te bewijzen dat jij het meest hebt 
gewerkt. Je mag ontvangen. Zoals een kind. Genade is niet eerlijk. Het is beter 
dan eerlijk. 
 
InteracTemoment 
Vraag: “Vind jij het moeilijk als iemand anders iets krijgt wat jij ook wilt?” 
Waarom voelt dat oneerlijk? En hoe verandert het als je denkt aan genade? 
 

 
 
Gespreksvragen 
• Waarom werden de eerste arbeiders boos? 
• Wat was eerlijk volgens de afspraak? 
• Wat betekent het dat God goed is? 
• Vind jij het moeilijk als anderen genade ontvangen? 
• Wat betekent het dat redding niet verdiend kan worden? 
• Ben jij dankbaar voor genade? 
• Leef jij vanuit verdienen of vanuit ontvangen? 
 
 
Gebedspunten 
• Vader, dank U voor Uw genade. 
• Vergeef ons als wij vergelijken. 
• Help ons om blij te zijn als anderen gered worden. 
• Leer ons leven vanuit dankbaarheid. 
• Dank U dat redding een geschenk is. 
• Bewaar ons voor trots. 
• Vul ons met vreugde over Uw goedheid. 
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14: De Rijke Dwaas “Grotere schuren… maar geen toekomst” 
Gebaseerd op de gelijkenis van Jezus in Evangelie van Lucas 12. 

 
 

 
 

 
 
Het voorbeeld van de rijke man 
13 Daarna zei iemand uit de groep mensen tegen Jezus: ‘Meester, zeg tegen 

mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen.’  
14 Maar Jezus zei: ‘Het is niet mijn taak om te beslissen over dat soort 

dingen.’  
15 Ook zei hij: ‘Pas op voor het verlangen naar steeds meer bezit. Kijk 

daarvoor uit. Je kunt heel veel beziPen, maar je leven kun je nooit 
beziPen.’ 
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16 Toen gaf Jezus de mensen dit voorbeeld: ‘Een rijke man heeL een groot 
stuk land dat vol staat met koren.  

17 Hij denkt: Wat moet ik doen? In mijn schuren is niet genoeg plaats voor al 
het graan.  

18 Dan denkt de man: Weet je wat? Ik breek mijn oude schuren af en ik bouw 
nieuwe schuren die veel groter zijn. Daarin bewaar ik dan het graan en al 
mijn bezit.  

19 Dan kan ik tegen mezelf zeggen: Zo, nu ben ik rijk. Ik heb genoeg om jaren 
van te leven! Ik ga nu lekker uitrusten, eten, drinken en feestvieren. 

20 Maar God zegt tegen hem: ‘Je bent een domme man. Want vannacht zul je 
sterven. En voor wie is dan je rijkdom?’’ 

21 Toen zei Jezus: ‘Zo loopt het af met iemand die alleen maar leeL om rijk te 
worden. Want zo iemand heeL wel heel veel bezit, maar bij God heeL hij 
bijna niets.’ 

 
 
Vertelling 
 
Er komt iemand naar Jezus met een ruzie. “Meester, zeg tegen mijn broer dat 
hij de erfenis eerlijk verdeelt!” Jezus ziet wat erachter zit. Hebzucht. En Hij zegt: 
“Pas op voor hebzucht.” En dan vertelt Hij een verhaal. 
 
Een rijke boer 
Er is een man. Hij heeL land. En dat land brengt veel op. Heel veel. Zijn schuren 
ziPen vol. Hij kijkt naar zijn oogst en denkt: “Wat moet ik doen? Ik heb geen 
plaats meer!” Dat is een luxeprobleem. Sommige mensen denken: “Wat moet 
ik eten?” Hij denkt: “Waar laat ik het allemaal?” 
 
Een groot plan 
En dan zegt hij tegen zichzelf: “Ik weet het! Ik breek mijn schuren af. En ik bouw 
grotere!” Hij praat tegen zichzelf. Misschien stond hij voor de spiegel: “Goed 
idee van jou!” Hij zegt: “Dan heb ik genoeg voor vele jaren. Eten, drinken, 
genieten.” Dat klinkt verstandig. Geen pensioen of AOW, maar gevulde 
voorraadschuren. Goed plannen. Goed sparen. Maar let op… In zijn hele plan 
komt God niet voor. Geen dankbaarheid. Geen avankelijkheid. Alleen: “Ik.” 
“Mijn.” “Mijn schuren.” “Mijn oogst.” 
 

 
  



 56 

En dan… in de nacht 
God zegt: “ dwaas. Deze nacht zal men je ziel van je eisen. En wat je verzameld 
hebt — voor wie is het dan?” Dat is een schok. Hij had plannen voor jaren. 
Maar hij had geen plan voor de eeuwigheid. 
 
Wat bedoelt Jezus? 
Jezus zegt niet dat rijk zijn verkeerd is. Hij zegt dat leven zonder God dwaas is. 
Je kunt volle schuren hebben… maar een leeg hart. Je kunt veel bezit hebben… 
maar geen toekomst bij God. De man dacht dat hij veilig was. Maar echte 
zekerheid zit niet in geld. Niet in spullen. Niet in plannen. Alleen in God. 
 
Bekering en Genade 
Misschien herkennen wij iets. Wij maken ook plannen. Wij denken: “Als ik dit 
heb… dan ben ik gelukkig.” Maar bekering is ontdekken: Mijn leven is 
kwetsbaar. Ik ben avankelijk. En genade is dit: Dat God ons vandaag 
waarschuwt. Niet om ons bang te maken. Maar om ons wakker te maken. Hij 
zegt eigenlijk: “Investeer in wat eeuwig is.” Rijk zijn in God betekent leven met 
Hem. Vertrouwen op Christus. Je hart niet vastzePen aan dingen die vergaan. 
 
Een beetje herkenning 
Soms bewaren wij dingen die we nooit gebruiken. Dozen op zolder. Spullen in 
een kast. En toch voelen we ons niet rijker. Want echte rijkdom zit niet in wat je 
hebt.  Maar in Wie je kent. Familie, vrienden, Jezus en God de Vader 
 
Ernst en Hoop 
Dit verhaal is ernsWg. Want het leven is kort. Maar het is ook hoopvol. Vandaag 
is er nog Wjd. Vandaag kun je zeggen: “Heer, mijn leven is van U.” De rijke man 
had volle schuren maar geen relaWe met God. Wij mogen iets beters hebben. 
Een schat in de hemel. Door Jezus Christus. Hij werd arm zodat wij rijk zouden 
worden in genade. 
 
InteracTemoment 
Vraag: “Wat is belangrijker: geld of liefde?” Wat blijL langer? En wat neem je 
mee als je sterL? Dat helpt om na te denken. 
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Gespreksvragen 
• Wat deed de rijke man verkeerd? 
• Was het fout dat hij veel oogst had? 
• Wat betekent ‘dwaas’ in dit verhaal? 
• Wat is het verschil tussen rijk zijn op aarde en rijk zijn in God? 
• Waar vertrouw jij soms te veel op? 
• Wat betekent het om je leven aan Jezus toe te vertrouwen? 
• Wat is echte rijkdom? 
 
 
Gebedspunten 
• Heer, bewaar ons voor hebzucht. 
• Leer ons vertrouwen op U. 
• Vergeef ons als wij alleen aan onszelf denken. 
• Help ons om rijk te zijn in liefde en geloof. 
• Dank U dat onze toekomst veilig is bij U. 
• Geef ons wijsheid in hoe wij omgaan met bezit. 
• Dank U voor de rijkdom van Uw genade. 
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15 - Het Onkruid tussen de tarwe – “Waarom grijpt God niet meteen in?” 
Gebaseerd op de gelijkenis van Jezus in Evangelie van MaPheüs 13 

 

 
 

 
Het voorbeeld van het onkruid 
24 Jezus gaf nog een voorbeeld aan de mensen. Hij zei: ‘Gods nieuwe wereld 

lijkt op een boer die goed zaad strooit op zijn land.  
25 ’s Nachts, als iedereen slaapt, komt de vijand van de boer. De vijand zaait 

onkruid tussen het koren en gaat dan weer weg.  
26 Het koren komt op en groeit. Maar tegelijk komt ook het onkruid op. 
27 De knechten van de boer gaan naar hem toe. Ze zeggen: ‘U hebt toch goed 

zaad op het land gestrooid? Waar komt al dat onkruid dan vandaan?’  
28 De boer zegt: ‘Dat heeL een vijand gedaan.’ De knechten vragen: ‘Wilt u 

dat we het onkruid weghalen?’  
29 Maar de boer zegt: ‘Nee, want als je het onkruid weghaalt, dan trek je ook 

het koren uit de grond.  
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30 Laat het koren en het onkruid maar allebei groeien tot de Wjd van de 
oogst. Dan laat ik mijn mannen eerst het onkruid van het land halen. Dat 
moeten ze bij elkaar binden en in brand steken. Daarna kunnen ze het 
koren naar mijn schuur brengen.’’ 

 
Vertelling  
Jezus vertelt over een boer. Hij zaait goed zaad. Mooie tarwe. Rechte halmen. 
Gezonde planten. Hij gaat slapen. Maar ’s nachts komt er een vijand. En die 
zaait onkruid tussen de tarwe. SWekem. Niemand ziet het. Als het begint te 
groeien, zien de knechten het verschil. “Meester! U hebt toch goed zaad 
gezaaid?”  Ja. “Waar komt dat onkruid dan vandaan?”  De boer zegt: “Een 
vijand heeL dit gedaan.” 

 
Het probleem 
De knechten vragen: “Zullen we het 
onkruid eruit trekken?” Dat klinkt 
logisch. Weg ermee. Nu meteen. 
Maar de boer zegt: “Nee. Want als je 
het onkruid uiPrekt, trek je 
misschien ook de tarwe mee.” Want 
jonge plantjes lijken soms op elkaar. 
Dus zegt hij: “Laat beide samen 
opgroeien tot de oogst.” Dat is 
moeilijk. Want je ziet het onkruid. En 
je denkt: “Waarom doet hij niets?” 
 

Wat bedoelt Jezus? 
Jezus legt dit verhaal later uit. Het veld is de wereld. Het goede zaad zijn 
mensen die bij het Koninkrijk horen. Het onkruid zijn mensen die niet bij Jezus 
horen. En de vijand is de duivel. Dat is serieus.  Dit verhaal gaat over goed en 
kwaad dat samen opgroeit. En wij herkennen dat. Er is veel moois in de wereld. 
Maar ook veel kwaad. Soms denken wij: “Waarom grijpt God niet meteen in?” 
 
Bekering en Genade 
God is niet blind. Hij ziet het onkruid. Maar Hij is geduldig. Hij wacht. Waarom? 
Omdat Hij niet wil dat iemand verloren gaat. Misschien ben jij vandaag nog 
zoekend. Misschien twijfel je. Misschien ben je nog geen tarwe. Dan is dit 
verhaal goed nieuws. God geeL Wjd. Dat is genade.  
Bekering is: Niet blijven staan waar je staat. Maar je toevertrouwen aan 
Christus. Want uiteindelijk komt de oogst. Er komt een dag dat God recht zal 
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doen. Dan wordt tarwe verzameld. En het onkruid niet. Dat is ernsWg. Maar 
vandaag is nog geen oogstdag. Vandaag is genadeWjd. 
 
Een beetje herkenning 
Soms willen wij zelf rechter spelen. We zien iets fout gaan en denken: “Dat 
moet meteen weg!” Maar wij zien niet alles. God ziet het hart. En Hij weet 
precies wanneer het Wjd is. 
 
Ernst en Hoop 
Dit verhaal heeL twee kanten. Er is een vijand. Er is echt kwaad. Maar er is ook 
een Heer van de oogst. En Hij verliest niets van wat van Hem is. Als jij bij Jezus 
hoort, hoef je niet bang te zijn. Hij bewaart Zijn tarwe. En als jij nog twijfelt… 
dan klinkt vandaag de oproep: Kom bij Hem. Laat je hart veranderen. Want 
tarwe wordt niet vanzelf tarwe. Dat is Gods werk. Door genade. 
 
InteracTemoment 
Vraag: “Heb je wel eens gezien dat twee jonge plantjes op elkaar lijken?”  Is het 
makkelijk om verschil te zien? Zo ziet God het hart. Wij niet alWjd. 
 
 
Gespreksvragen 
• Wie zaaide het goede zaad? 
• Wie zaaide het onkruid? 
• Waarom trok de boer het onkruid niet meteen uit? 
• Wat betekent het dat God geduldig is? 
• Wat is de ‘oogst’ in dit verhaal? 
• Hoe weet je dat je bij de tarwe hoort? 
• Wat betekent bekering hier? 
 
Gebedspunten 
• Heer, dank U dat U geduldig bent. 
• Dank U dat U het kwaad ziet. 
• Help ons om niet zelf rechter te spelen. 
• Trek ons hart naar U toe. 
• Maak ons echte tarwe in Uw Koninkrijk. 
• Help ons om te leven in genadeWjd. 
• Dank U dat U recht zult doen. 
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Slotwoord 
 
Je hebt nu 15 gelijkenissen gelezen. Misschien heb je gelachen. Misschien 
moest je nadenken. Misschien raakte iets je. Dat is precies de bedoeling. 
Want de gelijkenissen van Jezus zijn geen gewone verhalen. Ze willen iets doen 
met je hart. 
 
Misschien herken je jezelf in verschillende verhalen. Soms ben je het schaap dat 
verdwaald is. Soms de zoon die terugkomt. Soms iemand die twijfelt, uitstelt of 
worstelt. Dat is niet vreemd. Dat is menselijk. 
 
Maar in al die verhalen zie je steeds hetzelfde: Jezus zoekt, Jezus roept, Jezus 
redt. Hij is de Herder. De Redder. De Koning. En Hij zoekt ook vandaag. 
 
Misschien denk je: “Ik ben te ver weg.” “Ik heb te veel fouten gemaakt.” “Ik kan 
het niet.” Luister dan goed. Dat is precies waarom Jezus gekomen is. Niet voor 
mensen die denken dat ze het zelf kunnen. Maar voor mensen die Hem nodig 
hebben. 
 
Bekering betekent: Niet dat jij jezelf beter maakt. Maar dat je naar Jezus toe 
gaat. Eerlijk. Zoals je bent. 
 
En genade betekent: Dat Hij je ontvangt. Dat Hij vergeeL. Dat Hij je helpt. Niet 
omdat jij zo goed bent. Maar omdat Hij zo goed is. 
 
Misschien is er iets blijven hangen. Een zin. Een beeld. Een gevoel. Laat dat niet 
los. Praat erover. Bid erover. Breng het bij Jezus. 
 
Mijn wens is: Dat deze verhalen niet stoppen bij lezen. Maar dat ze leven gaan 
krijgen. In jouw hart. In jouw leven. En dat je steeds meer gaat ontdekken: Hoe 
groot Gods liefde is. 
 
Met een hartelijke groet, 
Hans Vermeulen 
 


