


Het verhaal van Jezus “geboorte”

Dit is het eerste van zes boekjes, die gaan over Jezus.
Misschien heb je zijn naam al vaak gehoord.
Misschien ook niet. Jezus is geen gewone man.
Hij komt van God. Zijn leven begint klein.
Zoals bij ieder mens. Als een baby.
Maar zijn leven verandert de wereld.
In dit boek lees je over het begin. Over zijn geboorte. En over zijn jeugd.
We nemen de tijd. Je hoeft niets te haasten.
Sommige dingen zijn bijzonder.
Sommige dingen zijn moeilijk te begrijpen.

Dat is niet erg.



Maria

Maria is een jonge vrouw. Ze woont in Nazareth.
Dat is geen grote stad. Gewoon een dorp.
Maria leeft eenvoudig. Ze werkt. Ze bidt.
Ze probeert goed te leven. Maria is verloofd met Jozef.
Ze gaan trouwen.
Ze denken na over hun toekomst. Een huis. Een gezin.
Gewone plannen.
Maar hun leven zal anders lopen

dan ze denken.



Een onverwacht moment

Op een dag is Maria alleen.

Het lijkt een gewone dag.

Tot er iets gebeurt, dat alles verandert.
Er staat ineens een engel bij haar.
Niet aangekondigd. Niet verwacht.

Gewoon... daar.
Maria schrikt. Dat is logisch.
Je ziet niet elke dag een engel.
De engel zegt: “Maria, wees niet bang.”
Dat helpt een beetje.

Maar het blijft spannend.



Een boodschap

De engel kijkt haar aan.
Hij zegt: “God heeft jou gezien.”
“Hij heeft jou uitgekozen.”
Maria luistert. Ze zegt niets.
Dan komt het: “Je zult een kind krijgen.”
Maria fronst. Ze begrijpt het niet.
Ze zegt: “Hoe kan dat?”

Dat is een eerlijke vraag.



Een wonder

Dit kind komt
van God.
Het is een wonder.

De engel antwoordt rustig: “Dit kind komt van God.”
“Het is een wonder.” “Hij zal bijzonder zijn.”
“Hij is de Zoon van God.”
Dat zijn grote woorden. Woorden die niet meteen te begrijpen zijn.
Maria voelt dat dit belangrijk is. Heel belangrijk.
Ze denkt na. Dan zegt ze: “Goed.”
“Ik vertrouw God.” Ze kiest ervoor om mee te gaan

in wat ze nog niet begrijpt.



Jozef

Jozef hoort wat er gebeurt. Hij vindt het moeilijk.
Hij begrijpt het niet meteen. Dat is menselijk.
Hij denkt na. Wat moet hij doen?
Dan krijgt hij een droom.
In die droom spreekt een engel.
“‘Jozef, wees niet bang.”
“Maria vertelt de waarheid.” “Dit kind komt van God.”
Als Jozef wakker wordt, maakt hij een keuze.
Hij blijft bij Maria. Hij zorgt voor haar.

Dat vraagt vertrouwen.



Onderweg

Er komt een bevel van de koning.
ledereen moet zich laten inschrijven.
Daarvoor moet je naar je eigen stad.

Jozef moet naar Bethlehem.
Maria gaat mee. Ze is zwanger.
De reis is zwaar.

Ze lopen. Stap voor stap.
Geen haast. Maar wel ver.
Soms is het leven zo.

Je moet door, ook als het zwaar is.



Aankomst

Ze komen in Bethlehem.
Het is druk. Veel mensen zijn gekomen.
ledereen zoekt een plek.
Maria is moe. Jozef zoekt onderdak.
Hij klopt op deuren.
Maar telkens is het antwoord: “Het is vol.”

Geen plaats.



Een eenvoudige plek

Dan vinden ze een plek.
Geen huis. Geen kamer.
Een stal. Een plek voor dieren.
Niet schoon. Niet comfortabel.
Maar het is iets.

Soms is “iets” genoeg.

Daar blijven ze.
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De geboorte

In die nacht wordt Jezus geboren.
Niet in luxe. Niet in rust.
Maar in eenvoud.

Maria houdt Hem vast.
Jozef kijkt toe. Er is stilte.
Een kind is geboren.
Kwetsbaar. Klein.

En toch... bijzonder.

Ze geven Hem de naam: Jezus.
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In de nacht

Buiten zijn herders.
Ze werken. Zoals elke nacht.
Het is donker.
Dan komt er licht.
Een engel verschijnt.
De herders schrikken.
De engel zegt: “Wees niet bang.”

“Ik breng goed nieuws.”
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Goed nieuws voor iedereen

De engel zegt: “Ik breng goed nieuws voor jullie”.
“Vandaag is er een Redder geboren.”
“Voor jullie.” Niet alleen voor belangrijke mensen.
Niet alleen voor rijke mensen.
Voor iedereen.
Ook voor mensen die werken in de nacht.
Dan verschijnen er meer engelen.

Ze prijzen God.

Het is een bijzonder moment.
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Ze gaan kijken

De herders zeggen tegen elkaar:
“Laten we gaan kijken.”

Ze laten hun werk even achter.
Ze gaan op weg. Ze vinden de stal.
Ze zien het kind. Ze herkennen het.

Dit is wat de engel zei.

Ze zijn onder de indruk.
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Van ver gekomen

Later komen er ook wijze mannen.
Ze hebben een lange reis gemaakt.
Ze volgen een ster.

Ze zoeken een koning.

En ze vinden een kind.

Ze knielen. Ze geven geschenken.

Ze laten zien: dit kind is belangrijk.
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Jezus groeit

Jezus groeit op. Hij leert lopen. Hij leert praten. Hij leeft tussen mensen.
Hij kent het gewone leven. Maar Hij blijft bijzonder. Hij zoekt God. Hij luistert.
Zijn leven begint klein. Als Hij twaalf jaar is, gaat Jezus naar de tempel.
Daar zitten leraren. Mensen die veel weten.

Jezus luistert. En Hij stelt vragen. Maar Hij geeft ook antwoorden.

De leraren kijken elkaar aan. “Hoe kan dit?” “Hij weet zoveel.”
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Een nieuw begin

Na het bezoek aan de
tempel gaat Jezus weer
met Maria en Jozef mee
naar huis. Terug naar
Nazareth. Terug naar
het gewone leven. Hij

helpt thuis.

met hout werkt. Hij

groeit op tussen de

mensen van het dorp.
Van buiten lijkt alles gewoon. Maar van binnen groeit iets groots.

Jezus leert niet alleen werken met zijn handen, maar ook luisteren naar God.
Hij bidt. Hij denkt na. Hij groeit in wijsheid en liefde. Mensen merken dat Hij
anders is. Rustig. Zacht. Sterk. Hij ziet mensen echt. Hij luistert aandachtig.

Hij spreekt met waarheid. Nog weet bijna niemand wie Hij werkelijk is.
Nog zijn er geen grote wonderen. Nog zijn er geen grote menigten. Maar de tijd
zal komen. De jongen uit Nazareth zal naar buiten treden. Hij zal zieken
genezen. Hij zal mensen hoop geven. Hij zal spreken over Gods Koninkrijk.
Sommigen zullen Hem volgen. Anderen zullen Hem afwijzen. Maar niemand zal
onverschillig blijven. Het verhaal van zijn geboorte en jeugd loopt hier niet echt
ten einde. Het is pas het begin. Want nu begint het volgende deel:

Jezus - Zijn woorden en daden.
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